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Beste bewoner

Via dit huiskrantje hopen wij jou
in deze moeilijke periode een
hart onder de riem te steken. In
deze editie zal je alles lezen over
ons vrijwilligersfeest dat plaats
vond begin maart, maar je vindt
er ook nieuws en berichten over
vzw Zorg-Saam zkj, de groep
waartoe jouw woonzorgcentrum
behoort.

De 15 woonzorgcentra die
behoren tot de vzw Zorg-Saam
Zusters Kindsheid Jesu zijn
christelijk ge•nspireerde
voorzieningen. Wij werken vanuit

de bewogenheid van de stichter
kanunnik P.J. Triest. In dit
krantje zal je dan ook altijd
pastoraal nieuws terugvinden.

Achteraan dit krantje vind je een
tekening die je kan inkleuren.
De bij is voor een ÒBij-zonderÓ
iemand. Wil jij dus iemand
bedanken? Een medewerker? Of
misschien wel een
medebewoner? Dan kan dat!
Kleur de bij in en geef hem af
aan jouw bij-zondere iemand.

Veel lees- en inkleurplezier!

Wees lief, schrijf
een brief

Ik ben Pieter en ik ben 22 jaar.

Het coronavirus heeft het leven de laatste weken veel doen ve randeren, zowel voor jullie als voor
mij. Ik ben een student aan de Universiteit Gent en de universi teit heeft alle schoolgebouwen
gesloten en de lessen opgeschort. Ze raden ons aan om zoveel mo gelijk thuis te blijven. Ook de
voetbaltrainingen en wedstrijden van mijn ploeg VV Tielt zij n allemaal geannuleerd en de
fitnessen zijn gesloten.

Na mijn avontuur in Noorwegen ben ik voor mijn stage 4 maanden in B arcelona gaan werken. Van
het koude Noorwegen naar het zonnige Spanje! Daar woonde ik i n een appartement met zicht op
zee. De wandelingetjes langs het strand iedere ochtend op we g naar het werk waren super!
Soms was het wel eenzaam, maar gelukkig kwamen er bijna ieder week end familie of vrienden op
bezoek. En als ik gezelschap wou, dan kon
ik ook naar het huis van mijn grootouders
rijden in het weekend, want die hebben een
huisje op enkele uurtjes rijden van
Barcelona. Daar gaan wij iedere zomer met
het ganse gezin op vakantie. Hopelijk houdt
het coronavirus niet te lang aan en kunnen
we snel weer reizen, bezoekjes doen en
ontvangen en de zon opzoeken!

Vele groetjes en tot snel!
Pieter

Zorg-Saam ZKJ draagt
betrokkenheid en zorgzaamheid
hoog in het vaandel. We proberen
dan ook om jullie in tijden van
corona de beste zorg te bieden.
Sociale contacten zijn daarin een
belangrijk onderdeel. We
lanceerden daarom begin maart
een oproep om samen te zorgen
voor elkaar. Door onze oproep
kregen velen van jullie al brieven en
tekeningen. We delen er hier ook
nog graag twee. De laatste is van
ZoŽ, een leerling uit Walloni‘. Ze
schreef de brief in de les
Nederlands en kijkt er naar uit een
brief terug te ontvangen. Schrijf jij
iets terug? Je vindt de gegevens op
de volgende pagina.

Een verzameling mooie uitspraken is meer waard dan
een hoop schatten. - Isocrates
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#weesliefschrijfeenbrief

Brief van een hartedief

Schrijf je terug?

Jase Van Grembergen
Wemmelse Steenweg 243A

1090 Jette.













8

VRIJWILLIGERS

Jullie dus

Dank aan alle mannen en vrouwen

die onze sociale organisaties dragen en

schragen

die blijven geloven in de kracht van

mensen samen

hier bij ons maar ook over onze eigen

landsgrenzen heen.

Dank aan jullie dus:

“Wie anders zou de hemel dragen”

Dank aan alle mannen en vrouwen, die

tijd namen om te luisteren

naar de woede, de twijfels, de

ontgoocheling, de vragen,

de wanhoop van heel veel mensen

tijdens de voorbije maanden van storm en

ontij.

Dank voor jullie begrip, jullie geduld,

jullie mee-zoeken naar nieuwe wegen.

Dank aan jullie dus:

“Wie anders zou de hemel dragen”

Dank aan alle verantwoordelijken van

onze organisaties

van het nationaal niveau tot in de kleinste

afdeling

of vrijwilligersgroep

die verder zwoegen, dag in dag uit,

die hun trekkersrol moedig verder

opnemen ondanks tegenwind.

Dank aan jullie dus:

“Wie anders zou de hemel dragen”

Dank aan alle vrijwilligers

die voor hun vele werk geen uren tellen

en het allemaal zonder vergoeding, vrij-

willig

en met veel inzet blijven doen dag in dag

uit,

en zo een voorbeeld zijn voor volgende

generaties.

Dank aan jullie dus:

“Wie anders zou de hemel dragen”
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VARIA

SUDOKU

WOORDZOEKER
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VARIA
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VARIA
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IN BEELD

MOMENTEN KOESTEREN

Laat momenten
de afstand overtreffen

die een virus
tussen ons slaat.

Laat momenten
de tijd overbruggen
waarin we hunkeren

naar een zoen.

Laat momenten
de beelden vasthouden

die we in sneltempo maken
om met elkaar te delen.

Laat momenten
de woorden verzamelen

die ineen vloeien tot verhalen
om nooit te vergeten.

Laat momenten
de nieuwsstroom stoppen

die ons dagelijks overspoelt
met cijfers en curven.

Laat momenten
de eenvoud vinden
die verscholen ligt

tussen de muren van ons kot.

Laat momenten
het geluk ervaren
dat ons toelacht

bij het begin van een nieuwe dag.

Ð Marleen Vandekerckhove






