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De redactieraad

VOORWOORD

Artur Devroguan (Ten huize van Artur) Anneleen De Gend t (Hoekje van de CRA: COVID- en griepvaccin), Nathalie Burssens
(Programma De Brug), Femke Van Moorleghem (Veiligheid t ijdens de wintermaanden), Anja Pouliart (Dementie in de kijker)

VU: Grietje De Witte

Myriam Peleman (Arduin), Bernadette De Clippeleir (Spe llingscontrole),
Dominik Van Daele (Samenstelling, Basiel 102), Louis Bruyl and (Herdenking van overledenen in de verschillende cu lturen),
Eleonora Hof (Liturgische kalender, Oostakker), Greets Aer ts (Kerstsfeer vroeger en nu.)

Werkten mee:

3-maandelijks tijdschrift, Zorg-saam ZKJ, september 2025, A ntwerpen X, P925433, V.u: G. De Witte,
wzc Sint Antonius Grembergen, Rootjensweg 77, 9200 Den dermonde

We zijn alweer aanbeland bij de donkere maanden van het jaar . Elk
jaar opnieuw staan we verwonderd van het feit dat het zo sn el kan
gaan in september. Van lange lichte dagen, naar korte dagen en
langere nachten.
Elk jaar opnieuw valt er dan ook zo'n weemoedig gevoel over ons.
't Is weer voorbij die mooie zomer'. Terwijl dat nerg ens voor nodig
is. Het verleden is voorbij, dat hebben we gehad, de he rfst en
winter liggen voor ons. Allebei hebben ze waarschijnlij k veel mooie
momenten voorzien. Andere, maar ook mooi.
Enkel die zomerse onbezorgdheid zijn we kwijt. Van: w e gaan nu
naar buiten. Naar: we gaan nu naar buiten en we nemen mee:
fietsverlichting, een regenjas, een sjaal en handschoenen.

We focussen ons tijdens de komende maanden meer op de
gezelligheid. Bij momenten in november komen we nog al snel bij
Allerheiligen en Allerzielen, en dan zou je denken: gezelligheid is
daarbij ver te zoeken. Toch heeft samen rouwen, onze ov erledenen
herdenken, een vorm van gezelligheid. Elkaar troosten, je dierbaren
in gedachten hebben.
De manieren waarop onze overledenen herdacht worden zij n van
cultuur tot cultuur heel verschillend. Louis maakt voor  ons die
verschillen duidelijk.

Naar het einde van dit jaar toe komen we terug volop in de
kerstperiode.

Greet bekijkt het verschil in kerstbeleving tussen vroeg er en nu.
Preventieadviseur Femke duidt ons op het brandgevaar die
kerstverlichting en andere sfeermakers kan veroorzaken.

Een andere keerzijde van de medaille dus.
Wie een medaille zal krijgen is zeker en vast Basiel Seger s.
Binnenkort wordt deze rasechte Grembergenaar er immers 10 2. We
overlopen meer dan een eeuw Basiel.
Wie we geen medailles moeten geven (hij heeft er al ge noeg uit het
karate) is Artur Gevroguan, onze nieuwe bewegingscoach. Kar ate zal
hij bij ons waarschijnlijk niet doen. De mensen aanzetten om te
bewegen des te meer. We stellen hem aan u voor.

En als we ŽŽn materiaal kunnen opnoemen die onze
wintermaanden vlot kan trotseren dan is het wel arduin. Ee n
prachtig in oorsprong Belgisch natuurproduct dat Myriam o ns graag
voorsteld.

Dit samen met de vaste rubrieken zoals daar zijn: de verschi llende
activiteitenkalenders, de bewonersgegevens,.. maakt dat we met dit
krantje weer een flinke stap zetten in het maken van het  ideale
krantje...
Nb: 'Samen thuis' is ook altijd digitaal te bekijken op o nze website.
Tik wzc Sint Antonius Grembergen in. Op de startpagina zi e je dan
het aanbod. Onderaan de lijst kan je de meest recente versi e van
'Samen thuis' openen.

WZC Sint-Antonius Grembergen

Oktober - november - december 2025
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Onze jarige bewoners

Bewoners die verbleven in kortverblijf (situatie 24/09/2025)

RietvRietveld:eld:
Suzanne Braem (Grembergen)
Andre Van Uytvange (Grembergen)

Jarig in oktober

Jarig in november

Gerrit Van der Vreken - 02/10/1954
71 jaar - Klaverweide kamer 0205 A
Maurits Verhaegen - 03/10/1946
79 jaar - Vlaspit kamer 0142 A
Erika De Ridder - 09/10/1943
82 jaar - Vlasbloem kamer 0054 A
Lucienne Baeck - 13/10/1930
95 jaar - Vlasbloem kamer 0060 A

Lutgarde Van Damme - 21/10/1935
90 jaar - Vlaspit kamer 0143 A
Magda Verschueren - 25/10/1945
80 jaar - Klaverweide kamer 0224 A
Leonie De Cock - 25/10/1934
91 jaar - Klaverweide kamer 0208 A
Francinne Waterschoot - 27/10/1933
92 jaar - Klaverweide kamer 0202 A

Theofiel Waegeman - 09/11/1938
87 jaar - Klaverweide kamer 0218 A
Antoinetta Van den Nest - 11/11/1934
91 jaar - Vlasbloem kamer 0046 A
Basiel Segers - 13/11/1923
102 jaar - Klaverweide kamer 0212 A
Lucienne Vercammen - 16/11/1935
90 jaar - Vlaspit kamer 0155 A

Jerry De Brandt - 20/11/1948
77 jaar - Vlaspit kamer 0163 A
Daniel Vandermosten - 21/11/1948
77 jaar - Vlaspit kamer 0144 A
Ivonne Mettepenningen - 22/11/1944
81 jaar - Klaverweide kamer 0279 A

Agnes D'heer - 02/12/1926
99 jaar - Rietveld kamer 0178 A
Suzanne Van Mol - 03/12/1934
91 jaar - Vlasbloem kamer 0050 A
Anna Baert - 03/12/1939
86 jaar - Rietveld kamer 0105 A
Maria Van Hove - 04/12/1928
97 jaar - Rietveld kamer 0112 A
Raymond Eeckhoudt - 04/12/1933
92 jaar - Rietveld kamer 0126 A
Willy Buyle - 06/12/1937
88 jaar - Vlaspit kamer 0148 A
Blondine Van Goethem - 14/12/1932
93 jaar - Vlasbloem kamer 44 A
Margareta De Lentdecker - 15/12/1936
89 jaar - Klaverweide kamer 0221 A
Frida Permentier - 15/12/1934
91 jaar - Vlasbloem kamer 0042 A

Francois Blommaert - 18/12/1951
74 jaar - Klaverweide kamer 0209 A
Micheline Heirweg - 18/12/1953
72 jaar - Rietveld kamer 0113 B
Oscar De Cock - 19/12/1934
91 jaar - Vlasbloem kamer 0039 A
Alfonsine Veltmans - 24/12/1936
89 jaar - Vlasbloem kamer 0062 A
Maria-JosŽ Van der Smissen - 26/12/1937
88 jaar - Vlasbloem kamer 0030 A
Julia Alens - 27/12/1932
93 jaar - Vlasbloem kamer 0052 A
Augusta Robeyns - 27/12/1933
92 jaar - Vlasbloem kamer 0043 A
Jacqueline Aerts - 27/12/1932
93 jaar - Klaverweide kamer 0210 A
Aloysius Roels - 30/12/1933
92 jaar - Klaverweide kamer 0213 B

Vlasbloem:Vlasbloem:
Octaaf Wauters (Hamme)
Maurice Engels (Hamme)
Annick Derwae (Dendermonde)
Justine De Man (Dendermonde)
Jeannette Selhorst (Hamme)

Bewoners die verblijven in kortverblijf
( situatie 24/09/2025)

VlasbloemVlasbloem:
Lucienne Baeck (Hamme)
Blondine Van Goethem
(Dendermonde)

Vlaspit:Vlaspit:
Oscar Sonjeau (Dendermonde)
Emma Van Geert (Dendermonde)

RietvRietveld:eld:

Monique Felies (Grembergen)

KlaKlavvererweide:weide:

Gisele Van Der Kelen (Dendermonde)

Jarig in december

KlaKlavvererweide:weide:
Hubert Van Der Kelen (Moerzeke)

Elke 2 maanden worden alle
jarigen van die maanden van de
4 afdelingen samen gevierd
tijdens een verjaardagsfeest. Zo
kan men ook al eens
kennismaken en 'pintelieren'
met anderen.
(Het eerstkomende feest is voor
de jarigen van september en
oktober)

Vlaspit:Vlaspit:
Erik De Roy (Aalst)
Prosper Verschelden (Hamme)
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Nieuwe bewoners van 11/6 tot 19/9/2025.

Nieuwe bewoners:

Jeannine
Vanheghen
Grembergen
(Vlaspit)
K 146

Lea Pets
D'monde
(Vlasbloem)
K 58

Martha
Rosschaert
Aalst
(Vlasbloem)
K 41

Maurits
Verhaeghen
Grembergen
(Vlaspit)
K 142

Jeanne De Bondt
Londerzeel
(Vlaspit K 159)

Suzanne
Braem
Grembergen
(Rietveld)
K 176

De overleden bewoners (situatie op 22/09/25)

Vlasbloem

Octaaf Wauters wed. Maria Dieleman
¡Moerzeke 14/10/1934 - +12/07/2025
Maurice Engels
¡ Kalken 28/12/1941 - +30/07/2025
Marc Schockaert
¡ Ukkel 13/07/1952 - +06/08/2025

Godelieve Wulleman
wed. Edmond Corbeel
¡Poperinge 31/01/1938 - +20/08/2025
Rietveld

Andre Van Uytvange
wed. Amandine Verberckmoes
¡Grembergen 01/05/1937 - +04/08/2025

Vlaspit

Marie-Louise Quintelier-Van Lysebetten
¡Hamme 17/01/1935 - +12/08/2025
Anny Lissens
¡Sint-Gillis-Dendermonde
05/06/1940 - +14/08/2025

De medewerkDe medewerkers:ers: (situatie op 10 september 2025 )(situatie op 10 september 2025 )

Medewerkers die in hun gezin / familie een overlijde n te betreuren hadden:

Diana Malschaert , weduwe van Roger Uyttersprot, geboren op 15 decembe r 1938 te Dendermonde en overleden in Dendermonde
op 7 juli 2025. Moeder van Elsie Uyttersprot (Vlaspit)
Christiane Van Dycke, geboren op 11 augustus 1948 en overleden op 24 juli 20 25, moeder van Caroline Merlijn, medewerker keuken

Nieuwe medewerkers

Catharina Pauwel
In dienst sinds: 22/08/25
Woonplaats: Lokeren
KinŽ

Liliana Caragea
In dienst sinds: 09/06/25
Woonplaats: St Gillis
D'monde
Logistiek

Rania Guerbaoui
In dienst sinds: 1/06/25
Woonplaats: Hamme
Zorgkundige Rietveld

Celien Merckx
In dienst sinds: 02/06/25
Woonplaats: Hamme
Zorgkundige Vlaspit

Jasmin Van Damme
In dienst sinds: 01/09/25
Woonplaats: Zele
Verpleegkundige
/teamcoach.

Artur Gevroguan
In dienst sinds:
16/06/25
Woonplaats: Rumst
Reactivering

AurŽlie

Van Nieuwenhuyze

In dienst sinds:

07/07/25

Woonplaats:

Buggenhout

Opname

/ administra
tie

Emma Christiaens
In dienst sinds: 08/09/25
Woonplaats: Grembergen
Verpleegkundige
Nachtdienst

Suzana Vogrin
c

In dienst sinds:

07/07/25

Woonplaats:

D'monde

Verpleegkundige

/ te
amcoach

Karoline

Emmerechts

In dienst sinds:

22/07/25

Woonplaats:

Schoonaarde

Zorgkundige

Vlaspit

Rohan De Boeck
In dienst sinds: 01/09/25
Woonplaats: Grembergen
Zorgkundige
Vlasbloem

Basiel Segers
Grembergen
(Klaverweide)
K 212

Anna
Van de Wielle
Zele
(Klaverweide)
K 280

Jacques Vandeloock
en Marie-Louise
Van Gucht
Lokeren
(Vlasbloem)
K 58
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OefOefeningen veningen van de kinŽan de kinŽ

(Met dank aan
Adrienne O.
voor de demon-
stratie)

Dementie in de kijker.
Laat mij starten met een mooie tekst van Hanny Otten, deze  zegt
waar het echt om gaat bij onze bewoners met dementie.

Heb mij lief,
Laat mij voelen
dat ik het waard ben
om te leven,
door mij jouw
onvoorwaardelijke
liefde te geven.

Want ook al zal ik
steeds minder en minder
weten,
hoe het voelt
om geliefd te zijn
zal ik nooit vergeten.

Henny Otten

Het jaar loopt weer op zijn einde, de dagen worden kor ter, het
wordt kouder buiten. Dus tijd om het binnen weer gez ellig te
maken.
We hoeven niet de grootse activiteiten te organiseren, samen een
tas koffie drinken met een koekje erbij, doet al deugd  bij onze
bewoners. Elke bewoner heeft nog zijn capaciteiten, aan ons om
zeker de positieve dingen te blijven benoemen.
We zetten dus in op persoonsgerichte zorg in verbindin g. Elke
bewoner telt, mag keuzes maken, mag zijn wie hij/zij is.

Voor familie is dit niet altijd een evidentie, maar laten  we hier
samen naar streven.
In kader hiervan gaan we in 2026 werken met een jaarthema.  In
ons volgend krantje kom je hierover meer te weten.
Omdat we ons bewust zijn dat het geven van informatie bel angrijk
is naar familie toe, willen we hier zeker aan werken. We zijn
momenteel een plan aan het opstellen op welke manier we familie
het best kunnen informeren. Dit kan gaan via vormingsavond en
(themagericht), gespreksnamiddagen rond een bepaald thema o f
een individueel gesprek. We willen samen met familie str even naar
de best mogelijke zorg voor onze bewoners met dementi e.

Hou alvast donderdag 26 maart 2026 vrij. In ons cafetaria zal een
theatervoorstelling Òterug naar de eenvoudÓ plaatsvinden. Raf De
Bruyne neemt ons mee in een muzikaal verhaal rond dement ie.
Iedereen is van harte welkom, verdere info hierover vo lgt later.
Laten we samen streven naar een vreugdevolle kerstperiode en een
positieve eindejaarsperiode. Hou zeker de affiches in het  oog,
misschien willen jullie als familie aansluiten bij een activ iteit op de
afdeling.

Anja Pouliart (Referentie persoon dementie)

Eerste oefening:
-Sta zijdelings tegen zo'n balustrade
-Neem deze als steun vast met je linkerhand. (de voeten d icht bij
elkaar)
-Zwaai je rechterbeen lichtjes naar rechts. (licht naar rec hts, of flink
naar rechts: afhankelijk van je kunde)
-Doe dit 10 keer.
-Wissel daarna om: balustrade met rechterhand vastnemen, 10 ke er
opzij zwaaien met linkerbeen.

Een tweede goede oefening:
-Diezelfde balustrade met je linker of rechterhand vastne men als
steun.
-De voeten dicht bij elkaar zetten.
-Het lichaam rechtophouden en lichtjes door de knie‘n buigen.
-Doe dit 5 keer.
-Wanneer je door de gang stapt kan je het wandelen combin eren
met deze buigingen.
Zorg dan wel dat je steeds de balustrade vastneemt !

De herfst - en wintermaanden staan voor de deur. Het is ee n periode waarin mensen
minder buiten komen, daardoor ook minder gaan bewegen. Niet voor niets komen mensen tijdens de winter dikwijl s wat kilo's bij !

Minder lichaamsoefeningen buiten: dat moeten we compense ren met oefeningen binnen !
Voor diegenen die graag wandelen moet een dagelijkse ron dgang op de afdeling zeker tot de dagelijkse routine be horen.

Voor wie dit lastig is, kunnen rechtopstaande oefeningen zeer nuttig zijn.
Verlaat je kamer, in het wzc bevinden zich balustrades aan d e muren van de gangen.
Deze balustrades dienen als steun bij het stappen en zijn oo k behulpzaam als houvast.

2 goede rechtopstaande oefeningen met hulp van de balustr ade:
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Tot spijt van wie het ons benijdt

Gesteenten : arduin !
100 % made in Belgium.

In een vorig artikel hadden we
het over leisteen. In onze
Ardennen halen we, met trots,
de Belgische hardsteen uit de
steengroeven: Arduin.

In open steengroeven worden
de blauwe hardsteenlagen
blootgelegd door het
verwijderen van aarde, grind en
andere stenen. Met
gespecialiseerde machines zoals
enorme diamantzagen worden
grote arduinblokken uit de
rotswand gezaagd. Je kunt je
wel voorstellen dat het enorme
kracht vraagt om deze
onhandelbare blokken (een blok
blauwe steen kan 300 ton
wegen) naar de
verwerkingsbedrijven te
transporteren.
Let op, alleen brute kracht geeft
geen goed resultaat. Alhoewel
er gesproken wordt over
duurzame ÔhardÕ steen, kan deze
gevoelig zijn voor breuken of
beschadigingen tijdens het
transport, vooral ruw terrein of
slechte weersomstandigheden
zijn nefast.
Afhankelijk van de toepassing
worden deze blokken op een
professionele wijze verzaagd tot
platen en tegels.

De geboorte van de Belgische
hardsteen:
Natuurlijke processen over
miljoenen jaren vormden een
prachtig en veelzijdig materiaal.
Heeft dit je nieuwsgierigheid
verder aangewakkerd?

Hier volgen de basisstappen van
de vorming:
Afzetting van kalksedimenten,
compactie, cementatie en
diagenese. Inderdaad heel
geleerde woorden voor het
volgende:
Miljoenen jaren geleden strekte
een tropische zee zich uit over
onze streken. Schelpen, kleine
zeediertjes steentjes en zand, dit
alles vormde een compacte en
homogene ophoping van
versteende zeefauna en
kalkafzetting.

Gedurende 350 miljoen jaren
veranderde deze lagen
langzaam in harde kalksteen
vari‘rend van blauwgrijs tot
zwartgrijs: een natuurlijk en
authentiek materiaal ontstond.
Heel eigenaardig: Deze
steenlagen bevinden zich enkel
in een specifieke geologische
afzetting die ons land doorkruist
van oost naar west.

ÔOnzeÕ blauwe steen uit
HenegouwenÕ wordt ontgonnen
op ŽŽn enkele plaats in de regio
Soignies (Zinnick) in Belgi‘, en
vormt de belangrijkste site van
de Belgische productie. Het zeer
korte circuit (delven, ontginnen
en bewerken) beperkt de
ecologische voetafdruk van de
productie. Het is moeilijk om
een meer lokaal en ecologisch
materiaal te kiezen.

Dezelfde laag waaruit de
Belgische hardsteen wordt
gewonnen komt, na honderden
kilometers ondergronds, in
Ierland weer boven o.a. in de
Kilkenny- en Carlowde mijnen:
Ierse hardsteen, De steen is iets
fijner van structuur en de
crino•den (zie verder) zijn kleiner
en gelijkmatiger verdeeld. Ook
in andere landen wordt
vergelijkbare steen gedolven,
bijvoorbeeld in Spanje en China.

Het woord crino•den doet
misschien je wenkbrauwen
fronsen. Toch herken je het
gemakkelijk: De witte vlekjes en
kleine fossielen (de crino•den) in
de arduin bewijzen dat je voor
echte arduin hebt gekozen. De
arduin van je vensterbank, uw
deurdorpel of terras vertelt dus
een authentiek verhaal. Ook in
Aziatische blauwe steen zie je
witte vlekjes. Toch zijn dat geen
crino•den.(afzettingsgesteente)
Het zijn ošlieten
(stollingsgesteente) die na
verloop van tijd oxideren en
zelfs roestvlekken kunnen
opleveren. Deze arduin is dus
niet de Žchte Belgische blauwe
hardsteen!

Het verschil tussen graniet en
arduin
Elke uitgehouwen arduinsteen is
uniek en een geschenk van de
natuur. De stevigheid en de
fonkelende scherven van het
gesteente doen denken aan
graniet, vandaar dat het in de
volksmond "petit granit" wordt
genoemd. Graniet is echter een
stollingsgesteente en de blauwe
hardsteen een
afzettingsgesteente, weer
bergrippen die de moeite waard
zijn om te onthouden.

In Quenast (Waals Brabant) is
de grootste
openluchtsteengroeve van
Europa met een oppervlakte van
140 hectare, en op sommige
plaatsen een diepte van 125 m.
Sinds de 17de eeuw ontgint
men hier naast porfier ook
arduin.

Wist je dat een aanzienlijk
gedeelte van het
kasseienparcours van Parijs-
Roubaix in Noord-Frankrijk,
aangelegd in de 19de eeuw,
afkomstig is uit Quenast?

Maar genoeg gepraat over
ontstaan en technische kanten
van arduin.
Op een paar kilometers van
Grembergen in de OLV kerk te
Dendermonde bevindt zich een
uitzonderlijke, twee ton
wegende, prachtig bewerkte
doopvont uit de 12de eeuw.

Ze is gemaakt uit Doornikse
blauwe hardsteen en daarna
gepolijst. Hierdoor heeft ze een
marmerachtige zwarte schijn
gekregen. Het is het enige
overblijfsel van de
oorspronkelijke Ôgrote kerkÕ van
de stad. Prachtig!

Een bezoekje meer dan waard!
De steen doorstaat moeiteloos
alle seizoenen, is zeer stabiel en
vertegenwoordigt een robuuste
onvergankelijkheid. In de 17e en
achttiende eeuw werd arduin
hŽt materiaal voor het oprichten
van openbare fonteinen en
pompen, waardoor alle mensen
altijd over zuiver water konden
beschikken.
Vele monumenten en
grafzerken, al dan niet
overdadig versierd met
uitgekapte figuren, stralen nu
nog altijd een tijdloosheid uit.
De steenkappers, gezegend met
talent en met oog voor precisie
toonden niet alleen de
lichamelijke kracht in hun werk
maar soms ook werd een
eeuwig en roerloos verdriet
gebeiteld in de harde steen.
Oorlogsmonumenten en
grafstenen van gesneuvelde
soldaten, blijven ook nu nog een
hedendaagse actualiteit. Op het
kerkhof in Grembergen vind je
een oorlogsmonument voor de
gesneuvelden in de ÔGroote
OorlogÕ en een reeks arduinen
graven van soldaten uit
wereldoorlog II.

Rechts van de kerk op het
dorpsplein worden de
opge‘isten van WO I ge‘erd.
Bij mijn opzoekingswerk, met
dank aan Wikipedia en
aanverwanten, viel mij ŽŽn ding
op. Je moet niet ver gaan
zoeken om in contact te komen
met miljoenen jaren
ontwikkeling van de aarde.
Soms op enkele passen van je
leefomgeving vind je, als je er
oog voor hebt, getuigen: Van
het kleinste silhouet in een
eenvoudige deurdorpel tot de
imposante, rijkversierde
monumenten: Dit is onze
blauwe steen uit Henegouwen!
Hardsteen met een uitzonderlijk
karakter enÉ 100 % Belgisch!

Myriam
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ÒHet heeft deugd gedaanÓ. Dat hoorden we veel,
als reactie op onze bedevaart naar Lourdes
Oostakker. Want het kan niemand onbewogen
laten: met zoÕn grote groep aan bewoners,
familie en vrijwilligers, nog een keer naar die
vertrouwde plek, die zoveel betekend heeft en
ook nu nog zoveel betekent.
Alleen al de busreis riep het gevoel van vroeger
weer wakker: we gaan samen op bedevaart! Op
bedevaart gaan betekent: je laten veranderen en
met nieuwe moed en inspiratie weer
terugkomen.
We startten met de eucharistieviering in de
basiliek. Deze werd voorgegaan door priester
Dirk van der Linden en muzikaal op de gitaar
begeleid door Dominik. De eucharistieviering in
de basiliek maakte indruk. De priester riep ons
op om te schuilen bij Maria. Er is plaats bij haar
en zij zal ons nooit afwijzen. Elke keer als we
eenzaam zijn, mogen we naar Maria komen, en
dan zullen we ervaren dat zij bij ons is. Zo is ze
voor ons een echte moeder.
We droegen in het bijzonder de mensen in ons
hart die niet meer bij ons waren, en staken voor
hen ook een kaarsje aan. Of voor mensen die ons
dierbaar zijn en slecht nieuws gekregen hebben.
Zo had iedereen zijn of haar eigen verhaal, en
konden we al die verhalen samen brengen door
het aansteken van het licht in de Mariagrot.
Na afloop van het aansteken van de kaarsen
genoten we van een broodmaaltijd klaargemaakt
door een topteam van de keuken en vrijwilligers.
in 2027 hopen we weer te gaan, maar voor wie
zo lang niet kan wachten: we organiseren ook
altijd in de meimaand een bedevaart Ôdicht bij
huisÕ, namelijk naar het kapelletje aan de
Groeneweg.

foto: elisabeth wwwpastoralezorg.be

BedeBedevvaaraart Oostakkt Oostakkerer (woensdag 10 september)
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Vlaspit in actie !Vlaspit in actie !

Samen buiten eten
tijdens een zon -
overgoten dag.

In juli en augustus
op marktbezoek:
dan kom je altijd
slimmer terug dan
dat je vertrokken
bent...

40 jaar
reuzenstoet in
Grembergen. Waar
een dorp groot
kan in zijn ...
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Basiel Segers, op 13 november 102 jaar jong !!
Dit najaar staat
er ons (en
hem) een
heugelijke
gebeurtenis te
wachten. Op
13 november
zal Basiel
Segers,
bewoner van
afdeling
Klaverweide
(K 212) 102
kaarsen
uitblazen.

En met de longen die hij heeft zou dat blazen wel nog  eens kunnen
lukken ook. Bij ons weten hebben we iemand van die lee ftijd bij ons
nooit gehad.
Basiel werd als rasechte Grembergenaar geboren in de Lindestr aat.
als jongste in een gezin van van 9 (8 jongens en 1 meisje) .

Tussen de jongste en de oudste zaten logischerwijze nogal wat
jaren. EŽn van die oudere broers ('Mon') heeft ook ooi t in wzc Sint
Antonius gewoond. Het lijkt bijna 20 jaar geleden en we  vonden
toen dat hij al een respectabele leeftijd had.
Zoals dat in die tijd de gewoonte was begon Basiel al te we rken op
zijn 15de. Dat was in 1938, net voor de oorlog. Hij gi ng werken bij
PanŽ, een spiegelfabriek in Aalst. Die spiegels zullen bli jven

terugkomen in de loop van zijn
carri•re.

In 1940 is hij op zijn 17de jaar
naar Frankrijk getrokken met
de bedoeling om van daaruit
naar Engeland in het leger te
gaan. De Noordzee was toen
echter al in handen van
Duitsland. Basiel heeft
Engeland niet gehaald en is
door de Duitsers opgepakt om
te gaan werken in
Kšningswinter.

Wegens ziekte van zijn moeder
mocht hij na een tijd van
daaruit kortstondig naar huis.
Hij is er in geslaagd om niet
meer terug te keren.

De resterende tijd van de
oorlog is hij 'ondergedoken'.

Na de oorlog is Basiel gaan werken in (u raadt het al) een
spiegelfabriek bij Meyvaert te Gent.
Hij is daar maar liefst 45 jaar meestergast geweest. Een functi e die
hem waarschijnlijk op het lijf geschreven was. Basiel is een  'boom'
van een man met een duidelijke kordate mening.

Op 30 april 1949 trouwde hij met Cecile De Donder. S amen hebben
ze 3 dochters, 5 kleinkinderen en 6 achterkleinkinder en.

Naast zijn werk was Basiel een
fervent duivenmelker, en in zijn
jongere jaren een kaatser bij
Grembergen.
Samen met vrouwlief ging hij
graag op reis, zo is hij drie keer
naar Oostenrijk geweest.
Het overlijden van echtgenote
Cecile had (en heeft nu nog)
grote impact op hem gehad.
Zijn steun, zijn toeverlaat, zijn
alles.
Als Basiel in ŽŽn van zijn
spiegels kijkt dan ziet hij een
man die fysiek nog echt ok is en
die nog goed van alles op de
hoogte is.

Sinds een paar maanden woont
hij nu bij ons, we hopen dat hij
hier bij ons zijn draai vindt. Hij
is absoluut gezegend met het
gesproken woord, dus wie
graag met hem over vroeger of
nu praat is zeer welkom !

Het geboortejaar van Basiel?
1923 !!

Tijdens dit voorhistorisch jaar gebeurden er toch een  aantal
opmerkelijke dingen:
- Vrouwen mogen in Amerika voor het eerst 'legaal' een broek
dragen.
- De eerste geluidsfilm wordt vertoond !
- Luchtvaartmaatschappij Sabena wordt opgericht !
- Het graf van Toetanchamon wordt ontdekt !
- De 24 uur van Le Mans worden voor de eerste keer gere den.

Nog wat extra informatie?

De generatie geboren tussen 1920 en 1930 wordt over het
algemeen de Stille Generatie genoemd. Deze generatie werd
gevormd door de crisisjaren, waardoor ze geassocieerd wordt  met
een zekere conformiteit en een sterk groepsgevoel. Ee n andere
naam voor deze groep is de Traditionalistische Generatie .

Kenmerken van de Stille Generatie
¥ Ervaringen : Ze waren jong tijdens de Tweede Wereldoorlog

en de wederopbouwperiode, wat leidde tot een cultuur  van
harmonie en groepsgeest.

¥ Werkethiek: Deze generatie staat bekend om hun harde
werken en het niet klagen.

¥ Normen en waarden: Hun mening en gedrag werden
gevormd door de normen en waarden die ze van huis
meekregen.

¥ Alternatieve naam: Soms worden ze ook wel
geraniumzitters genoemd.

Hoe noemen we de andere generaties:
¥ Babyboomers: geboren tussen 1941-1955.
¥ Generatie X: geboren tussen 1956-1970.
¥ De Xennial: geboren tussen 1971-1985.
¥ Generatie Y (beter bekend als Millennials): geboren tussen

1986 Ð 2000.
¥ Generatie Z: geboren vanaf 2001 Ð 2015.

Andere speciale leeftijden in een mensenleven:
¥ 1 Jaar - De Eerste Verjaardag. De eerste verjaardag blijft e en

bijzondere dag voor de ouders en naasten van het kindje. ...
¥ 16 Jaar - Sweet Sixteen. ...
¥ 18 Jaar - Volwassenheid Inluiden. ...
¥ 21 Jaar Ð 21 diner. ...
¥ 25 jaar Ð halve Abraham/Sarah. ...
¥ 30 & 40 jaar Ð Beginnen met settelen. ...
¥ 50 jaar Ð Abraham/Sarah.
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Onder: tijdens de
zomermaanden hebben
we met Klaverweide
dikwijls genoten van het
buiten - zijn. (Wandeling,
muziek en sfeer in de tuin,
kermis,..)
Buiten eten is eveneens
gezellig. Maar behalve
voor de barbecue (met
bakker Sidney) lukt dat
niet altijd.

Een kijk op Klaverweide
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ZOEK DE WOORDEN(DŽ perfecte concentratieoefening)

Met het invullen van de woordzoekers (Rechtsboven en  rechtsmidden) is
een fles cava te winnen. Bezorg ons de 2 woorden die we zoeken. Schrijf
ze op een strookje papier ten laatste op maandag 10 novem ber.
Deponeer dit in de 'klachten en suggestie - bus' aan h et onthaal.
(Vergeet uw naam en afdeling niet te vermelden)
Mevr Monique Vermeiren (Vrijwilliger) was ŽŽn van inzenders van de 2
woordzoekers van vorige editie. (Juli-augustus-septem ber)
De juiste antwoorden: DIENSTPLICHT en NACHTPORTIER (Monique mag
zich verwachten aan een fles cava)

Oplossing woordzoekers vorige keer:

Voor de aandachtige lezers !
Kan je antwoord geven op de volgende vragen over
artikels die je in 'Samen thuis' kunt vinden?

Wie hoort op onderstaande foto niet thuis in het
rijtje...

Waar zijn volgende zinnen te vinden?
'De ronde vorm stond voor rijkdom, de vette deeg
bood energie voor de koude dagen.'
Antwoord: Kerstmis en Nieuwjaar p 11

'We zetten in op persoonsgerichte zorg in verbinding. '
Antwoord: Dementie in de kijker p 4

'In 1923 mogen vrouwen in Amerika voor het eerst legaal  een broek dragen.'
Basiel p 8.

'Ik geloof dat beweging een essentie is voor elke mens.'
Ten huize van ... p 13

Dit is een goede zoek - oefening en een meer dan beho orlijke
geheugentraining. Er zijn wel geen prijzen mee te wi nnen...

HORIZONTAAL
1 in de buurt 4 hoon 8 Chinese munt 9
eerstkomende 11 plant 14 taille 16 cerium 17
brandstof 18 bijbelse stad 19 bijbelse figuur 21
insect 22 erfelijk materiaal 24 mager 26 gebak 28
muze v.h. minnedicht 31 zoon 32 als onder 33
verbouw 37 vis 40 pl. in Noord-Brabant 41 lidwoord
42 doctorandus 44 deel v.e. boom 47 Europese Unie
48 heester 50 lidwoord 51 gewichtig 53 voertuig 55
megabyte 56 toets alleen 57 oude munt 58 half (in
samenst.).
VERTICAAL
2 indien 3 oevergewas 5 vrucht 6 in orde 7 wedren
10 gedorste halmen 12 vreemde munt 13 halfbloed
14 plant 15 sukkel 20 gravin van Holland 21
nagerecht 23 nummer 25 bijwoord 26 te zijner tijd
27 pl. in Overijssel 29 hoeveelheid 30 wilde haver 34
godin v.d. dageraad 35 de lezer heil 36 Russisch
heerser 37 Nederlander 38 water in Friesland 39
takje 42 aanwijzend vnw. 43 hardhandig 45 groet 46
deel van Engeland 48 groet 49 vleesgerecht 52
Japans parelduikster 54 draagbare telefoon.

De woorden zitten
horizontaal, verticaal
en diagonaal in alle
richtingen in de
puzzel verstopt. Ze
kunnen elkaar ook
overlappen. Zoek ze
op en streep ze af. De
overblijvende letters
vormen achter elkaar
gelezen de oplossing.
AIRCO - AMATEUR -
BEETJE - CAMEE -
COUPON - EDELE -
EISERES - FEITE -
GEKKO - INDIRECT -
JOELEN - KLAUW -
KLIER - KORRELIG -
KREDIETRENTE - KRIEK
- KROLS - MESJE -
NONNENSCHOOL -
OVERDRUK -
PALMARES - PEDDEL -
TALUD - TURBO -
VERSLAG -
VOORTEKENEN -
WALVISHAAI

Zoek de woorden in
de woordzoeker
hiernaast:
BETON - BLEEK -
BOENHOK - CEMENT -
DEELCONTRACT -
ETNOGRAAF - FARCE -
FOCUS - FRIES -
HOUTSPAAN -
KASSEN - KIESTOON -
KIEUW - KOPROL -
MOLECULE - NETEL -
NURKS -
OMZETGROEI -
SNEEUWBES -
STORING -
VERNIETIGEND -
WERKPLAN - WETTEN
- WINST - WORMEN -
ZOVEEL - ZWEEP .
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Vroeger

1) Historische wortels van Kerst en Nieuwjaar

Lang voordat er sprake was van een kerststal of kerstboom vier den
mensen al midwinterfeesten. De Germanen vierden het Joel feest,
waarbij men rond het vuur zong om de zon terug te lok ken. De

Romeinen hielden de
Saturnalia, een
losbandig feest ter
ere van Saturnus.
Het is niet moeilijk
om hierin de kiemen
van ons huidig
Kerstfeest te
ontdekken: licht in
de duisternis,
overvloed in de kou
en doorbreken van
de sleur. Toen het

christendom zich in Europa verspreidde, koos men 25 dec ember als
geboortedag van Christus. Dat was geen toevallige datum: hij  viel
samen met de Romeinse feestdagen.

Nieuwjaar, zoals wij het kennen, danken we aan Julius Caesar, die in
46 vC de Juliaanse kalender invoerde. 1 januari werd gewi jd aan
Janus, de Romeinse god met de 2 gezichten: ŽŽn naar het verleden,
ŽŽn naar de toekomst. Het gebruik van symbolische maaltijde n,
geschenken en rituelen om het nieuwe jaar voorspoedig t e maken,
is sindsdien in vele varianten terug te vinden.

2) Kerst vroeger

In de Middeleeuwen betekende Kerst vooral kerkbezoek.  Mensen
verzamelden in de koude, maar prachtig versierde kerken.
Kaarslichten, gouden kelken en iconen binnen en buiten  sneeuw op
de velden. Voor de boerenfamilies was het een zeldzaam mo ment

van feest in een zwaar
bestaan. In sommige
dorpen bakte men toen al
ÒkerstbroodÓ met noten
en gedroogd fruit. Dit
werd na de mis in stukken
gebroken en gedeeld met
heel de gemeenschap.

Tot ver in de 19de eeuw
draaide Kerst om de
geboorte van Jezus. Het
idee van een cadeautje en
een versierde boom
bestond nog nauwelijks.
Hoorden jullie al van ÔA
Christmas CarolÕ van
Charles Dickens, ÔI will
honour Christmas in my
heart, and try to keep it all
the yearÕ? DickensÕ verhaal
bracht een nieuw accent:
warmte, familie, gulheid in
plaats van louter
religieuze plicht.

Onze kerstboom is een laatkomer. In Duitsland zien we in de 16de
eeuw al versierde sparren maar pas in de 19de eeuw verspreid de
de gewoonte zich naar Engeland en daarna heel Europa.

Toen de Britse koningin Victoria en haar man met hun gez in
poseerden rond een kerstboom werd dat een voorbeeld vo or velen.
Ook kerstmarkten kennen een lange traditie. In Duitse ste den als
Dresden en NŸrnberg bestonden ze al in de 15de eeuw. M en liet de
teugels los als voorbereiding op de donkere maanden.
In mijn eigen moeders kindertijd was dit alles slechts voo r de
welgestelde families weggelegd. Als cadeau kreeg zij een appelsien,
een exotisch geschenkje dat ook de honger stilde en bro odnodige
vitamines gaf. Zelf groeide ik als kind op in de economi sche 'boom'
van de jaren Õ60 en Õ70. De meeste gezinnen konden zich toen
goedgevulde tafels en veel cadeautjes veroorloven.

3) Nieuwjaar vroeger

Nieuwjaarsrituelen waren doordrenkt van symboliek en bijg eloof.
Men dacht dat de eerste handeling van het jaar bepalend was v oor
de rest: wie op 1 januari hard werkte ging een jaar vol ar beid
tegemoet, wie feestte kon geluk verwachten. In sommige  dorpen
werd vuur aangestoken om boze geesten te verjagen: een v oorloper
van ons vuurwerk. De traditie van oliebollen en wafels stam t al uit
de 17de eeuw. De ronde vorm stond voor rijkdom, het vette deeg
bood energie voor de koude dagen.
In die tijd luidden de kerken de klokken om het oud e jaar uit te
luiden. Later, met de komst van buskruit en vuurwerk ui t China,
kreeg de jaarwisseling een luider karakter: er werden vuu rpijlen
afgeschoten en kinderen rinkelden met potten en pannen .
Vanaf de 17de eeuw kwam het gebruik van nieuwjaarswensen op .
Kinderen leerden verzen uit het hoofd en droegen ze  voor aan

ouders en buren
in ruil voor snoep
of centjes. Later
ontstonden
geschreven
wensen: sierlijke
nieuwjaarsbrieven
op versierd
papier. Gelukkig
heeft deze traditie
het overleefd.

Nu

Vandaag de dag lijkt Kerstmis soms ŽŽn groot commercieel
spektakel. Reclames overspoelen ons vanaf november of vroeg er.
Warenhuizen en online shops bieden eindeloze cadeaulijste n en de
kerstmarkten worden omgetoverd tot winterse attractiepark en.
De figuur van de kerstman, ooit afgeleid van de heilige Nicolaas, is
vooral in de 20ste eeuw uitgegroeid tot een symbool van
commerci‘le Kerst. Mede dankzij de reclame van Coca-Cola (reeds in
de jaren Õ30) met het iconische rode pak en de joviale glimlach,
werd de kerstman wereldwijd herkenbaar.
Maar toch, als onze kinderen en kleinkinderen of onze g eliefden
hun cadeautje uitpakken en hun ogen glinsteren, dan zijn  we
gelukkig, niet?

Het kerstdiner is voor veel families het hoogtepunt. Kl assieke
kalkoen of vegetarische stoofpot: als we maar samen zijn. We
vertellen de herinnering aan de koude wandeling naar de kerk, de
boterkoeken met warme choco of ijstaart en/of kerstbžche  met
koffie ernaÉ. . We geven onze tradities door, kijken same n een
kerstfilm of maken samen een winterwandeling.

Vinden jullie ook dat de decembermaand iets magisch heeft ?
Het licht wordt schaars, de dagen kort en mensen zoeken i n deze tijd naar warmte en geborgenheid.
Kerstmis en Nieuwjaar zijn de momenten waarop gezinnen bi j elkaar komen, oude vriendschappen worden hernieuwd. E r worden beloftes
gedaan voor de toekomst.
Maar de manier waarop we deze feesten beleven is niet altij d hetzelfde geweest. Wanneer we terugkijken in de gesc hiedenis zien we een
fascinerend verhaal van rituelen die door de eeuwen heen  veranderden, nieuwe gewoontes die hun intredes deden en oude gebruiken die
langzaam vervaagden.

Kerstmis en Nieuwjaar vroeger en nu !
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Vervolg van Kerstmis en Nieuwjaar, vroeger en nu

Oudejaarsavond
staat tegenwoordig
vaak in het teken
van feesten met
vrienden,
champagne,
knallend vuurwerk in
de tuin en
georganiseerde
vuurwerkshows in
de steden.
Er zijn ook invloeden

van onze multiculturele samenleving: denk aan het Chinese
Nieuwjaar met drakenfeesten.

Vroeger was het uitkijken naar de mooie en zeer verschei den kerst-
en nieuwjaarskaarten (en onze nieuwjaarsbrief in ons mooiste
handschrift). Zo mocht ik al op jonge leeftijd thuis on ze kerstkaarten
schrijven: voor familie en vrienden maar ook voor mijn vaders
bazen (schoon schrijven he, en vooral ÔDe Heer en Mevro uwÕ
schrijven).

Tegenwoordig zijn sociale media onmisbaar. We posten massaal
digitale wensen of bellen via video. Maar ach: de vorm is veranderd,
niet de behoefte aan verbinding.

We zien dus duidelijk een evolutie: religie maakt plaats voor een
Ôwereldse belevingÕ. Eenvoud werd overvloed en

gemeenschapsfeesten verschoven
naar meer intieme familie- of
vriendenfeesten.

Maar hoe alles ook evolueert, we
blijven feesten! Misschien keren we
terug naar meer eenvoud omdat we
duurzaamheid belangrijk vinden.
Willen we immers niet graag dat ook
de volgende generaties nog kunnen
samenkomen, feesten, blij zijn met
elkaar, vrienden en familie?

Wat mij betreft, ik kijk er naar uit: de
ÔenvelopkesÕ als geschenk zullen worden gevuld, de kerstboom
wordt gezet, het lekker eten zal niet ontbreken.

Tellen jullie ook af?

Greet

Nb: de afgebeelde foto's berusten beiden op
toeval.
De beide mannen hebben vele talenten,
maar geen literaire....

In de zomer is het
vanzelfsprekend dat
we onze huid
beschermen tegen
UV-stralen. Maar ook
het winterweer kan
onze huid flink
uitdrogen en irriteren.
Lage temperaturen
en droge lucht zijn
een uitdaging voor
onze huid.

Hoe de huid op kou reageert
Wanneer we het koud krijgen, reageert ons lichaam door k ippenvel
te cre‘ren. Bij dieren met een dikke vacht helpt dit  kippenvel-effect
om een isolerende luchtlaag te vormen die hen warm houd t.
Mensen vervangen die vacht door kleding, die dezelfde isolerende
laag cre‘ert als deze niet te strak zit.

Ons lichaam beschermt zich verder door de kleine bloedv aten net
onder de huid te vernauwen en het bloed dieper in he t lichaam te
laten stromen. Zo blijft warmte in de kern van het lich aam en
worden de inwendige organen beschermd. Hierdoor worde n de
handen, voeten, oren en neus wel sneller koud en kunne n ze pijn
gaan doen. Dit is een signaal van het lichaam dat het tijd is om naar
een warmere omgeving te gaan.

Vrieswonden
Langdurige blootstelling aan extreme kou kan leiden tot
vrieswonden. Door de kou vernauwen de oppervlakkige bl oedvaten
in de huid, vooral in de oren, neus, vingers en tenen,  en kan de
bloedtoevoer worden beperkt.

Vrieswonden worden ingedeeld in drie graden:
¥ Eerstegraads : De huid voelt gevoelloos en wit aan. Bij

opwarming wordt de huid rood en pijnlijk.
¥ Tweedegraads : De huid vertoont blaren bij opwarming.
¥ Derdegraads : De huid sterft af en kan leiden tot gangreen.

Tip om vrieswonden te voorkomen
Zorg altijd voor droge sokken, omdat natte sokken het ri sico op
bevriezing vergroten. Katoenen sokken kunnen helpen o m vocht
van de huid weg te houden.

Opwarmen na de kou
Bij thuiskomst na een koude tocht is het beter om je li chaam eerst
van binnenuit op te warmen met bijvoorbeeld een kop w arme soep.
Leg je handen en voeten niet direct op de verwarming,  omdat dit
een plotse verwijding van de bloedvaten kan veroorzaken,  wat het
warmteverlies verhoogt.

Droge handen en kloven
Veel mensen hebben in de winter last van droge en pijnl ijke kloven
in de vingers. De kou, droge binnenlucht, en contact met water en
schoonmaakmiddelen versterken het uitdrogend effect op de huid.

Om kloven te voorkomen:
¥ Gebruik regelmatig een hydraterende handcr•me.
¥ Draag huishoudhandschoenen tijdens het schoonmaken.
¥ Trek katoenen handschoenen aan onder rubberen

handschoenen om te voorkomen dat de huid door zweet
uitdroogt.

Gesprongen lippen
In de winter is de lucht vaak droog, wat de huid kan uit drogen en
schilferig maken. Lippen zijn hier extra gevoelig voor , omdat ze
weinig talgklieren hebben. Breng regelmatig een besche rmende
lippenbalsem aan op basis van natuurlijke ingredi‘nten, zoals
cacaoboter, om uitdroging te voorkomen.

Zorg voor voldoende luchtvochtigheid binnen
Droge lucht door verwarming kan de huid verder uitdro gen. Een
luchtbevochtiger of een bakje water aan de verwarming kan  helpen
om de luchtvochtigheid in huis te verbeteren, vooral in de
slaapkamer. Een lage luchtvochtigheid kan Õs nachts een drog e keel
en hoest veroorzaken, wat een verstorende invloed kan he bben op
de nachtrust. Voor babyÕs en jonge kinderen is het ook b elangrijk
om de luchtvochtigheid op peil te houden.
In de auto kan de droge lucht van de verwarming leiden tot droge,
schilferige onderbenen. Richt de luchtstroom bij voor keur niet direct
op je benen, maar bijvoorbeeld op de voorruit, of draag  een extra
warme trui, zodat de verwarming wat lager kan worden geze t.

Gegenereerd door AI. Gebaseerd op teksten van
woonmaatschappijen en woonzorgcentra die klant zijn bij Ge nscom.

Bescherm je huid (ook) tijdens de winter !
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In de rubriek 'Ten huize van ...' stellen we telkens
iemand voor die op alle afdelingen komt. Iemand
die iedereen na verloop van tijd zal leren kennen.
Ten huize van ... stelt de vragen, de ge•nterviewde
geeft de antwoorden. Nieuwsgierig als we zijn...

In deze editie stellen we een nieuw lid van het kinŽ -
team voor : Artur Gevroguan. Sinds 16 juni
werkzaam als bewegingscoach. Volgens de
functieomschrijving is hij verantwoordelijk voor
'reactivering'. Zijn aanstelling is een duidelijke
indicatie om het belang van bewegen bij oudere
mensen te benadrukken.

Sinds 16 juni heeft het kinŽ-team er een
nieuwe welgekomen kracht bij: Artur
Gevorgyan.
Artur, is een bewegingscoach, iemand
die mensen motiveert om meer te
bewegen.

Aan zijn accent (en naam) te horen is te
merken dat hij geen geboren en getogen
Dendermondenaar, laat staan een
Grembergenaar
Op dit moment ben ik woonachtig in
Rumst.
Ik ben echter in 1978 geboren in Armeni‘,
een land waar sport en traditie vaak hand
in hand gaan.
Mijn roots liggen nog steeds in Armeni‘.
Mijn ouders wonen er nog, inmiddels op
pensioenleeftijd.

Als kind ontdekte ik daar kyokushin karate,
een discipline die me niet alleen fysiek
sterker maakte, maar ook leerde om met
doorzettingsvermogen en discipline door
het leven te gaan. Karate werd mijn passie
en uiteindelijk ook mijn levenspad. Ik
behaalde mijn zwarte band 3e dan, trad
toe tot het nationale team en nam deel aan
internationale wedstrijden. Die ervaringen
hebben me gevormd tot de coach die ik
vandaag ben.

Het is duidelijk dat je resoluut voor een
beroep met beweging koos.
Na mijn master lichamelijke opvoeding
koos ik er toch voor om ook de bouwsector
te verkennen. Ik werkte jarenlang als
werfleider en volgde opleidingen als
calculator. Het was een totaal andere
wereld, maar ook daar vond ik uitdagingen
die me energie gaven: plannen,
structureren, leiding geven. Tot op vandaag
heb ik een grote interesse in architectuur
en tekenen, iets wat ik nog steeds met
plezier doe.

Van Armeni‘ naar Belgi‘. Behalve de
laatste 2 letters: een wereld van verschil!

Zestien jaar geleden verhuisde ik naar
Belgi‘. Een nieuwe start, een ander leven,
grote veranderingen, Maar wat bleef, was
mijn liefde voor karate. Hier sloot ik me
aan bij het Belgisch nationaal team van
kyokushin karate, waar ik deelnam aan
internationale wedstrijden en ook les gaf.
Later besloot ik mijn eigen dojoÕs te
openen: Akai-Ken in Antwerpen en Brussel.
Daar geef ik les aan kinderen, jongeren en
volwassenen. Intussen heb ik meer dan 75
leerlingen, onder wie mijn dochter, die al
meer dan tien jaar traint. Voor mij is dat
bijzonder: ik kan mijn passie doorgeven,
niet alleen aan mijn eigen kind, maar ook
aan een hele gemeenschap die ik zie
groeien, sterker en zelfverzekerder worden.

Sport en beweging is belangrijk bij
oudere mensen, als
bewegingsoefeningen dan nog gegeven
worden door een coach, dan worden de
sportievelingen onder ons wel serieus
geprikkeld.
Sport en beweging zijn voor mij nooit een
hobby geweest, maar een noodzaak. Ik
geloof dat beweging een essentie is voor
Žlk mens. Of je nu jong bent of oud, je
lichaam en geest hebben beweging nodig
om gezond en veerkrachtig te blijven.

Daarom voelde het voor mij heel natuurlijk
om de stap te zetten naar het begeleiden
van ouderen als bewegingscoach na het
erkennen van mijn masterdiploma
lichamelijke opvoeding. Mijn eerste
ervaring was in het wzc Minneveld in
Lebbeke. Het was in het begin wel een
aanpassing Ð ik was gewend om jongeren
en atleten te coachen Ð maar ik merkte al
snel dat ook ouderen diezelfde vonk van
vitaliteit kunnen terugvinden, soms zelfs
meer.

Wat is het verschil tussen een
bewegingscoach en een kinesist.
Een bewegingscoach is iets anders dan een
kinesist. Waar een kinesist vaak werkt op
basis van een medisch voorschrift en focust
op herstel, probeer ik als coach vooral
preventief te werken. Ik motiveer, ik
begeleid, ik zoek mee naar haalbare
manieren om beweging in het dagelijks
leven te integreren. Voor de ene is dat een
groepsles vol energie, voor de andere een
rustige wandeling of individuele
oefeningen. Iedereen kan en moet op zijn
eigen tempo bewegen.

Waarom is volgens u bewegen zo
belangrijk?
Omdat beweging veel meer doet dan
spieren en gewrichten soepel houden. Het
zorgt ervoor dat ouderen langer zelfstandig
kunnen blijven, dat hun kans op vallen
kleiner wordt, dat hart en bloedvaten
gezond blijven. Maar ook mentaal merk ik
de kracht van beweging: het geheugen
wordt scherper, stress vermindert,
depressieve gevoelens nemen af. En
minstens zo belangrijk: bewegen schept
verbondenheid. Groepslessen, gezamenlijke
wandelingen Ð het zijn momenten waarop
mensen elkaar ontmoeten, lachen en
nieuwe vriendschappen sluiten.
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Bewegingscoach bij ouderen
is geen evidente keuze. Je had
dat ook bij jongeren kunnen
doen. Vanwaar de keuze voor
ouderen?
Omdat ik niet altijd bij mijn
eigen ouders kan zijn, voelt het
voor mij belangrijk om hier
ouderen te ondersteunen.

Het is mijn manier om iets
terug te geven en zorg te
dragen voor wie dat nodig
heeft.

Heeft u een doelstelling die u
wil bereiken ?

Mijn doel is eenvoudig: ik wil
zoveel mogelijk mensen Ð jong
Žn oud Ð een duwtje in de rug
geven richting een gezonder,
beweeglijker en vitaler leven.
Iedereen verdient het om zich
goed in zijn lichaam te voelen,
ongeacht leeftijd. Voor
sommigen lijkt dat een grote
uitdaging, maar ik geloof dat
elke stap, hoe klein ook, een
overwinning is.

Heeft u een afsluitende
boodschap aan onze lezers?
Als ik ŽŽn boodschap mag
meegeven, dan is het deze:
bewegen is geen last, maar een
geschenk aan jezelf. Of je nu
karate beoefent, wandelt in de
natuur, of gewoon bewuster je
dagelijkse activiteiten uitvoert Ð
elk beetje helpt. En ik zal er
altijd zijn om mensen dat extra
zetje te geven.

Want bewegen is voor mij geen
keuze, maar een levensstijl.

Dat is zeer gemotiveerde taal
en mooie woorden om mee te
eindigen.
Artur, we wensen je een
goede verderzetting hier in
wzc Sint Antonius. Met jouw
aanwezigheid krijgt het kinŽ-
team alvast een serieuze en
ook gemotiveerde
versterking.

De bewoners zijn alvast mee.
Je enthousiasme werkt
duidelijk aanstekelijk.

Vervolg van 'Ten huize van...'

Project in wording : 'Den Bos !'
Vorig najaar (eind 2024) hebben we plannen gemaakt om
een een deel van onze tuin om te vormen tot een
wandelbos. Plannen zijn er om al dan niet goedgekeurd te
worden. Deze goedkeuring, zowel op provinciaal als
stedelijk niveau, had (en heeft altijd) zijn tijd nodig . Veel
tijd zelfs. In die mate zelfs dat we pas tijdens het voorb ije
voorjaar konden starten met de aanplantingen, namelijk
bodembedekkers en poging tot bomen. Om de kostprijs
te drukken hebben we daarvoor een groot deel 'bomen i n
wording' zonder wortel gebruikt. Takken die in normal e
omstandigheden starten met groeien, maar die het door
het ellendig droge voorjaar niet overleefd hebben. De
bodembedekkers doen dat goed, de poging tot bomen
dus niet. Het pad zelf is klaar, uitgevoerd in kwaliteitsv ol
dolemiet.

Een uitstel van succes, maar zeker geen afstel. Samen met
'Grembergen - broek - kenner' Bruno, noeste werker Fon s
en de altijd aanwezige Walter gaan we dit najaar de
aanplanting deftig (mŽt wortel en tijdig) kunnen
uitvoeren.
Het project 'den bos' vereist nog een flink aantal
zitbanken, een overdekte struik - corridor en afwerkin g
aan de zijkant van de paden om het onderhoud ietwat
gebruiksvriendelijk te houden.

We voorzien de offici‘le opening van dit bosrijke 150
meter lange wandelpad in het voorjaar van 2026.

Beter goed starten, dan 'half staart', zoals ze in
Grembergen zeggen.
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Rietveld in de kijker

De
bloemenwagens
op de Grote Markt.
Gezellige
activiteiten met
zonnige foto's.
Samen buiten zijn,
daar gaat niets
boven !
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Veiligheid en gezelligheid tijdens de wintermaanden !

BRANDVEILIGHEID
Brandveiligheid is heel belangrijk in een woonzorgcent rum. Een brand kan snel gevaarlijk worden, vooral voor ou deren en mensen die
minder mobiel zijn. Gelukkig zijn er veel maatregelen getroffen, maar uw medewerking blijft nodig.

Rookmelders
De kamer is uitgerust met rookmelders, aangesloten op een brandcentrale.
Merk je zelf een brand op, sla dan alarm door op de rode
brandmeldknop te drukken.
Deze zijn terug te vinden in de gangen van het gebouw .
Bij een brand(alarm) is het belangrijk om de deuren zo sn el mogelijk te
sluiten, ze zijn speciaal ontworpen om een half uur brand  en rook tegen te
houden. Dat geeft voldoende tijd voor evacuatie. Laat daar om zoveel
mogelijk uw kamerdeur dicht, ook Õs nachts. Dit maakt een  groot verschil in
uw veiligheid. Brandt het in uw kamer, probeer dan zo snel mogelijk de
kamer te verlaten, sluit de deur en ga een naburige kamer  binnen!

Feestelijke versiering zonder risico ?
á Gebruik LED-lichtjes: ze worden minder warm en verbruiken minder energie.
á Controleer bedrading op beschadigingen voor u ze aansluit.
á Overbelast stopcontacten niet: gebruik goedgekeurde verlengsnoeren en rol deze voll edig af.
á Schakel verlichting uit als u de kamer verlaat of gaat slapen.
á Vermijd echte kaarsen Ð LED-kaarsen zorgen voor dezelfde gezelligheid zonder brandgevaar.
á Hang versiering niet bij warmtebronnen of in doorgange n.

Ventileren in de koude maanden
Goede luchtkwaliteit blijft belangrijk, ook in de wint er:
á Zet dagelijks even een raam open Ð enkele minuten volstaan.
á Bij bezoek: laat een raam of rooster op een 'kip' voor gezonde luchtcirculatie.

Samen maken we het verschil
Met deze afspraken kunnen we er samen een veilig, warm en gezellig najaar van maken. Heeft u vragen? Spreek gerust het persone el aan
of neem contact op met de preventieadviseur Femke.

Tips om een herfstdip te voorkomen !! (een artikel 'geschreven' door AI)

De dagen worden korter, het weer wordt
kouder, en de zomer lijkt ver weg. Het is
geen wonder dat veel mensen zich wat
somber voelen als de herfst begint. Dit
gevoel, ook wel bekend als een herfstdip,
is een veelvoorkomend verschijnsel. Hier
zijn enkele tips om je herfstdip te
bestrijden:

1. Zoek het licht op
In de herfst krijgen we minder zonlicht, wat
kan leiden tot een tekort aan vitamine D. Dit
tekort kan bijdragen aan een somber
gevoel. Als de zon schijnt, grijp dan je kans
en ga naar buiten. Maak een wandeling
tijdens je lunchpauze of geniet van je koffie
buiten. Zelfs een paar minuten in het
zonlicht kan al wonderen doen voor je
stemming.
Is het somber weer? Overweeg dan
lichttherapie. Dit houdt in dat je speciale
lampen gebruikt die het natuurlijke zonlicht
nabootsen. Je kunt deze lampen thuis of op
je werk gebruiken om je dagelijkse dosis
licht binnen te krijgen.

2. Blijf in beweging
Hoewel het verleidelijk is om lekker op de
bank te blijven zitten, is het belangrijk om
actief te blijven.

Regelmatige beweging helpt je om
endorfine aan te maken, een natuurlijk 'feel-
good' hormoon dat je humeur verbetert. Of
je nu gaat wandelen, fietsen, of een andere
sport beoefent, elke vorm van beweging is
goed. Probeer minstens 30 minuten per dag
actief te zijn.

3. Eet gezond en gevarieerd
In de herfst is het belangrijk om je lichaam
te voorzien van de juiste voedingsstoffen.
Zorg ervoor dat je voldoende groenten en
fruit eet, want deze zitten boordevol
vitaminen en mineralen die je energie en
immuunsysteem ondersteunen. Vooral
vitamine C is belangrijk om gezond te
blijven en verkoudheden te voorkomen.
Probeer cafe•ne, alcohol en suikerrijke
snacks te beperken, omdat deze je
energieniveau op de lange termijn juist
kunnen verlagen. Kies in plaats daarvan
voor voedzame, gezonde snacks zoals
noten, zaden en vers fruit.

4. Zorg voor voldoende slaap
Een goede nachtrust is essentieel voor je
mentale en fysieke gezondheid. Probeer
elke nacht ongeveer acht uur te slapen en
hou een regelmatig slaapschema aan. Dit
betekent dat je elke dag rond dezelfde tijd
naar bed gaat en opstaat.

Vermijd het om in het weekend lang uit te
slapen, dit kan je biologische klok verstoren.

5. Blijf sociaal en zoek steun
Je bent niet de enige die zich wat somber
voelt tijdens de herfst. Praat erover met
vrienden, familie of collega's. Samen
activiteiten ondernemen, zoals een
wandeling of een kop koffie drinken, kan je
helpen om je beter te voelen. Sociale
contacten zijn belangrijk om je verbonden te
voelen en je stemming te verbeteren.

6. Knuffel je dip weg
Lichamelijk contact, zoals knuffelen, zorgt
ervoor dat je lichaam oxytocine aanmaakt,
een hormoon dat je helpt om je gelukkiger
te voelen. Of je nu een knuffel deelt met
een partner, kind of huisdier, het kan je
helpen om je herfstdip te verlichten.

Conclusie: omarm de herfst
Hoewel de herfst soms somber kan
aanvoelen, zijn er genoeg manieren om
deze periode door te komen met een
goed humeur. Zoek het licht op, blijf
bewegen, eet gezond, zorg voor
voldoende slaap en blijf sociaal. Met deze
tips kun je de herfst omarmen en
genieten van alles wat dit seizoen te
bieden heeft.

De herfst en winter staan voor de deur! Het is een tijd o m het gezellig te maken met lichtjes, decoratie en samen zijn. In een
woonzorgcentrum is veiligheid daarbij extra belangrijk. Met enkele eenvoudige afspraken zorgen we samen voor een  warme Žn veilige
periode.

Boodschap van de preventieadviseur
Femke Van Moorleghem.Tips voor versiering, ventilatie en brandveiligheid.



17

Onze CRA praat ons bij over de vaccins van dit najaarHOEKJE VAN DE DOKTER

Nieuw: RSV vaccinatie voor rusthuisbewoners terugbetaal d sinds 1 augustus 2025
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Op elke bewonersafdeling zijn dagelijks activiteiten. Deze zijn
op te volgen op de affiche bij het binnenkomen van di e
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We geven er al een aantal door !
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Een deel van onze activiteiten tijdens deze najaars  - maanden.

Griep
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Tijdens ons leven bouwen we reeds van
voor de geboorte een spirituele band om
met mensen. De moederband ligt voor de
hand en elk mensenkind draagt er het teken
bij uitstek van: de navel als epicentrum van
zijn/haar bestaan in het midden van de buik.
Zonder de dragende zorg van moeder, die
ja heeft gezegd, waren we er niet geweest.
Voor de vader ligt dat enigszins anders,
wetenschappelijk is er nog altijd een man en
een vrouw nodig voor het ontstaan van elk
nieuw leven. De vaderschapstest, die in
sommige omstandigheden wordt gevraagd
of vereist kan een genetisch verwantschap
tussen vader en kind vastleggen maar om
die reden is er nog niet noodzakelijk een
spirituele verbondenheid ontstaan tussen
vader en kind. Die spirituele verbondenheid
kan evolueren in de herkenning van talenten
en eigenaardigheden, die we bij mekaar
tijdens ons leven mogen ervaren. Die
verbondenheid kan groeien of afnemen.
Verliefdheid is het onbewuste
signaalÉvlinders in de buik Édat een
persoon potentieel drager is van
eigenschappen die complementair zijn aan
de eigen eigenschappen. In de periode van
verdere kennismaking kan dat vermoeden
worden bevestigd of worden ontkend. De
spirituele verbondenheid uitgedrukt in een
exclusief jawoord kan mensen laten
evolueren tot echte zielsverwanten of
ÔsoulmatesÕ. Zielsverwantschap betekent dat
je de ander Žcht kent, op een heel diep
niveau, dat niveau waar geen woorden voor
nodig zijn. Je denkt bijvoorbeeld op precies
hetzelfde moment aan precies hetzelfde. Je
weet van de ander dat hij of zij hetzelfde
voelt, hetzelfde meemaakt. Dat is heel
bijzonder en heel kostbaar om mee te
maken: helemaal afgestemd zijn op je
partner en op dezelfde golflengte zitten.
Deze verbondenheid is zo sterk, dat deze
ook sterker is dan de dood. Daarom hebben
over de hele wereld mensen gezocht naar
manieren om verbonden te blijven met hun
overleden dierbaren.

De eerste novemberdagen associ‘ren heel
veel mensen met koud, mistig en
regenachtig weer. De dagen zijn reeds sterk
ingekort en het seizoen van de vallende
bladeren toont ons; dat ook de natuur
blijkbaar tot rust komt.

Nog maar een halve eeuw geleden leefden
de mensen sterk verbonden met de natuur,
hun levensritme was er letterlijk op
afgestemd. Het was ook niet verwonderlijk
dat het dagelijkse menu aangepast was aan
wat in de tuin te vinden was of wat nog aan
voorraad restte in kelders, pekeltonnen en
bokalen om groenten en fruit in op te
leggen.
Het tragere levensritme gaf de mensen ook
de gelegenheid zich even te bezinnen over
wat het leven heeft geboden aan mooie
maar ook aan minder aangename dingen.
Het verlies van dierbare familieleden of een
goede vriend of vriendin kwam dan in de
gedachten opnieuw tot leven en neigde bij
menigeen tot enige weemoed.
Sinds het steentijdperk heeft de mens een
groot respect en eerbied betoond voor de
overleden bekenden. Getuige hiervan zijn de
talrijke grafheuvels en dolmen die her en
der nog te vinden zijn. Bij de Kelten en de
Vikingen was crematie de aangewezen
manier van hun zorg voor de overledenen
omdat in strenge winters mensen
onmogelijk konden worden begraven.
De grafculturen kennen we eerder vanuit de
landen rond de Middellandse Zee met als
oudste bekende de Fenicische, Etruskische
en Egyptische cultuur. Getuige hiervan zijn
de graftomben en piramiden waarin
prominente figuren werden begraven, soms
met
een hele huisraad en dienaars voor in het
hiernamaals! Ook de joodse cultuur kende
het begrafenisritueel. Denken we maar aan
de veertiende statie van de kruisweg, waarin
de gestorven Jezus in het rotsgraf wordt
neergelegd.
Allerheiligen is de dag waarop christenen de
heiligen en martelaren gedenken. Heiligen
zijn doodgewone mensen die op een of
andere manier in hun leven een aspect
hebben getoond van een onbereikbaar
ideaal.
Anno 2025 is de invloed van de katholieke
Kerk sterk afgenomen maar Allerheiligen en
Allerzielen blijven wel momenten bij uitstek,
waarop mensen tijd maken om stil te staan
bij overleden familieleden, vrienden en
kennissen. Voor velen hoort daar ook een
kerkhofbezoek bij. De kerkhoven zijn
begraafplaatsen geworden en
lijkverbranding of crematie is al lang
wettelijk geregeld.
Begraafplaatsen en kerkhoven zijn dan ook
mooi door de talrijke bloemen en kaarsjes
waarmee de graven of gedenkstenen
worden getooid. Spontaan zijn de mensen
er ook stil en ingetogen. Maar
grafconcessies zijn nu eerder een echte bron
van inkomsten geworden voor steden en
gemeenten en vervallen al snel soms al na
20 jaar en dan wordt het graf geruimd
tenzijÉ Voorlopig blijft Allerheiligen in vele
landen met een christelijke traditie toch nog
een offici‘le feestdag.
In de meeste landen wordt het gevierd zoals
bij ons maar er zijn ook aparte gebruiken.

In Polen leeft ÔAllerheiligenÕ nog veel sterker
dan bij ons en baden de begraafplaatsen in
een zee van kaarslicht, symbool van het
eeuwig leven en verwijzing naar Jezus die
het Licht is voor de wereld. In Portugal gaan
de mensen niet op Allerheiligen maar op
Allerzielen (2 november) naar het kerkhof,
eigenlijk zoals het
hoort.

Allerzielen slaat op de zielen van de
mensen, waarvan alleen God weet of ze
deugdelijk hebben geleefd. Vandaar ook de
gewoonte om te bidden voor onze
overleden omdat het gebed over de dood
heen helpt om hun ziel tot eeuwige vrede en
rust te brengen. Het gebed tot een
overledene dat wordt verhoord, verwijst
naar onverklaarbare genezingen, waarvan
er minstens twee moeten zijn bewezen om
een persoon heilig te kunnen laten
verklaren.
De laatste bekende Belg die hieraan heeft
voldaan is de heilige pater Damiaan.
We vieren zijn feestdag op 10 mei!

Spirituele verbondenheid van mensen met overleden fami lieleden,
vrienden en gekendenÉ
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In ons ontmoetingscentrum voor senioren
organiseren we diensten en activiteiten voor
senioren die in en rond Grembergen wonen.
Ook bewoners van het Woonzorgcentrum, die
zelfstandig of onder begeleiding van familie
naar De Brug kunnen komen, zijn van harte
welkom op onze activiteiten. Volg vanaf de
cafetaria de groene pijlen, ze tonen je de
kortste weg naar De Brug. Voor meer info of
inschrijvingen kan je terecht bij Nathalie

Burssens, cošrdinator van De Brug en ergotherapeut op
afdeling klaverweide ( 052/21.09.91, debrug@stantonius .zkj.be ).

Wekelijks terugkerende activiteiten:
- Schilderen en tekenen: elke maandag van 13.30 u tot 1 6.30 u
(eigen materiaal meebrengen)
- Petanque: elke dinsdag en vrijdag van 14 u tot 16.30 u .
- Hobby (breien, haken, kaartjes maken,..)
Elke donderdag van 13.30 tot 16.30 u. Je kiest zelf waar aan je werkt
en brengt je eigen materiaal mee.

Deelname aan deze activiteiten is gratis

Maandelijks terugkerende activiteiten.

Gebaknamiddagen: Kom genieten van vers bereide
pannenkoeken of wafels. 5 euro voor 2 pannenkoeken of 2  wafels
en een tas koffie. Geen inschrijving nodig.
o Vrijdag 24/10 en 19/12: pannenkoeken.
o Vrijdag 21/11: wafels.
á Bingo: Op dinsdag 21/10 en 18/11 (telkens de 3de dinsdag van
de maand) van 14u tot 16u. Deelnameprijs: 5 euro (koffie  en
versnapering inbegrepen). Inschrijven kan telkens tot de  vrijdag
voor de activiteit.
- Spelnamiddag: Op woensdag 01/10, 05/11, 03/12. We spelen
verschillende gezelschapsspelen in kleine groepjes. Geen
begeleiding, er wordt zelfstandig gespeeld. Gratis deelnam e, geen
inschrijving nodig.
á Po‘zie: dinsdag 07/10, 04/11, 02/12 van 14u tot 16u.
Samen po‘zie lezen en stilstaan bij de betekenis. Deelname prijs: 2
euro (koffie en teksten inbegrepen ).
á Bloemschikken: Op woensdag 22/10 maken we een herfststuk.
Meer info over wat we precies maken en het nodige mater iaal is te
bekijken in De Brug. Je brengt zelf je materiaal mee. Deelnameprijs:
2 euro ( koffie inbegrepen ).
á Concert Tibetaanse klankschalen: Kom volledig tot rust
tijdens deze ontspannende activiteit. Op dinsdag 14/10 en  09/12 van
14u tot 15u.
Allen van harte welkom!

Liturgische
kalender
Oktober - november - december

Zoals gebruikelijk vindt er elke
week op vrijdag een viering
plaats in de kapel. (Met de
liturgie van de komende
zondag.)
Om half 11 is iedereen
welkom. Die viering is te
volgen via de radio op kanaal
1.
Elke vrijdagnamiddag wordt er
communie uitgereikt op de
kamers.

Op donderdag 9 oktober is iedereen van harte uitgenodigd voor
de kapellekesommegang in de tuin van het wzc. (Om 14.45  u) (bij
minder goed weer: in de kapel)
Van 17-21 november is het de seniorenweek. Traditiegetrouw zijn
er dan ook vieringen op de afdelingen.

5 oktober tot 23 november: 25ste zondag tot 34ste zond ag door het
jaar.
Vanaf 30 november start Advent.
4 oktober: Franciscus van Assisi
1 november: Allerheiligen.
2 november: Allerzielen.
23 november: Christus, Koning van het Heelal
30 november: eerste zondag van de advent.
8 december: onbevlekte ontvangenis van de H. Maagd Maria.
25 december: Kerstfeest

Activiteiten in ontmoetingscentrum De Brug

In Spanje
verloopt
Allerheiligen
zoals bij ons
maar elke
streek heeft
toch wel zijn
eigen
gewoontes. In
Cataloni‘ wordt
in de nacht van

31 oktober op 1 november Castanyada
gevierd. Een rituele maaltijd waarbij mensen
gepofte kastanjes, marsepein, zoete
aardappelen en fruta confitada (gekonfijt
fruit) eten en daarbij de typische drank
moscatel, dat is een muskaatwijn, drinken.
In het Verenigd Koninkrijk bestaat de
traditie niet, maar is er Halloween (Hallow
Eve) aan de vooravond van Allerheiligen,
sedert het ontstaan van de Anglicaanse Kerk
en dat later met de kolonisering van Noord-
Amerika ook daar is ingevoerd.
In het Orthodoxe Griekenland worden de
doden herdacht op de eerste drie
zaterdagen van de vasten.

Bij die gelegenheid worden volkorenkoeken
uitgedeeld, die symbool zijn voor het
eeuwig leven.
ÔDia de los MuertosÕ in Mexico is, in grote
tegenstelling tot bij ons, een uitbundig
feest. De mensen daar geloven dat de zielen
van de overleden ŽŽn keer per jaar
terugkeren. De zielen van de kinderen op 1
november en van de volwassenen keren
terug op 2 november. Voor de Mexicanen is
dat een blijde gebeurtenis en ze doen er
alles aan om de
overledenen in de
watten te leggen.
De graven worden
schoongemaakt en
versierd, maar veel
uitbundiger en
kleurrijker dan bij
ons. Ze doen dat
met felgekleurde bloemblaadjes, kaarsen,
wierookstokjes, cr•pepapier, fotoÕs van
heiligen, doodshoofden uit suikergoed en
de favoriete kleren en voorwerpen van de
overledene.

De avond en de nacht worden doorgebracht
op het kerkhof en de mensen houden er
een echt feestmaal met tacoÕs, tortillaÕs, kip
met chocoladesaus, snoep, bier, wijn,
frisdrank. Het lievelingseten en drinken van
de overledene mag zeker niet ontbreken.
Mensen geloven dat de overledenen eerst
spiritueel genieten van spijs en drank.
Daarna mogen de familieleden eten,
drinken, lachen en er wordt ook gedanst en
gemusiceerd, soms de hele nacht. Dat feest
gaat terug tot de Azteekse cultuur, waarbij
de dood geen einde was maar gewoon een
fase in de cyclus van het bestaan. Ondanks
de kerstening is dit feest blijven bestaan en
is een bevestiging van het geloof in een
ÔlevenÕ na de dood. Zo klinkt er iets in de
Mexicaanse cultuur door van de woorden
van Jezus: Ôik ga heen om voor jullie een
plaats te bereiden in het huis van mijn
Vader, waar plaats is voor velen!Õ

Louis Bruyland 8 september 2025

Vervolg van Spirituele verbondenheid van mensen.
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Vlasbloem in de kijkVlasbloem in de kijkerer

Samen genieten van
het buiten - zijn.
Marktbezoek.
Foto's van onze
bereidwillige
vrijwilligers tijdens
de zomerse
activiteiten (midden
links en rechts).

't Is weer voorbij de
mooie zomer.
Niet getreurd: de
herfst en winter
hebben ook hun
charmes.


