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Pret en Verzet

Lees verder in deze krant:

Bedankt, studenten !

't Is weer voorbij, die mooie zomer. De
meeste collega’s hebben ondertussen hun
batterijen kunnen opladen en onze bewo-
ners hebben kunnen genieten van verschil-
lende uitstappen. Het zonnetje heeft ons
allemaal deugd gedaan.

Onze dank is dan ook groot aan de vele
studenten die onze teams kwamen ver-
sterken tijdens de voorbije zomermaanden.
Samen met de vaste equipe waren jullie de
zonnetjes in huis voor de bewoners.

We hopen dan ook dat jullie met een positief
gevoel terugkijken op de werkervaring in
WZC De Regenboog.

De bewoners hebben alvast genoten van
jullie jeugdig enthousiasme. We wensen
jullie de komende maanden veel succes
tijdens jullie studies en we hopen jullie alvast
volgend jaar terug te mogen verwelkomen.

Op vrijdag 27 september willen we alle
studenten graag nog eens extra bedanken.
Jullie zijn welkom tussen 17u en 19u.

Tot dan!

Veerle Verhelst
Team Wonen & Leven

WZC De Regenboog
September 2024
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Woordje van de directie

Uitstap naar de Plage

Het Strand van Sint Anneke … voor de
Strangers de ideale vakantiebestem-
ming.

Elk jaar opnieuw zijn er heel wat bewo-
ners die graag meegaan op deze
daguitstap. Om herinneringen op te
halen, om naar de boten te kijken, om
te genieten van de skyline van Antwer-
pen of gewoon om eens uit te waaien.

Op woensdag 31 juli gingen de bewo-
ners van afdelingen Robijn en Amethist
samen naar Sint Anneke.

Wat deze middag extra waardevol
maakte, is dat vele bewoners vergezeld
werden door familieleden. Het is mooi
om bewoners met familie te zien genie-
ten van een middagje weg. Er wordt
veel verteld. Er worden herinneringen
opgehaald en veel gelachen.

Na een stevige wandeling kregen de
bewoners en hun begeleiders natuur-
lijk een pannenkoek of wafel met een
drankje.

Een welgemeende dank aan de vele
familieleden en vrijwilligers, die deze
middag vrij hebben gehouden om mee
te gaan.

Veerle Verhelst
Team Wonen & Leven

Beste bewoner, familielid,
mantelzorger en vrijwilliger

Stilaan loopt de zomer ten einde.
Dankzij de inzet van verschillende
teams en vrijwilligers was er dui-
delijk een sfeer van verbinding
tastbaar en zichtbaar. Binnenkort
wisselen we van seizoen: van de
zomerse sferen naar een mooie
herfstperiode.

De herfst is een tijd van verande-
ring en loslaten, maar ook een
natuurlijke voedingsbodem voor
lichaam en ziel. De bladeren vallen
in diverse kleuren op de grond, de
dagen worden korter en de zon
staat lager aan de hemel. Kortom,
een tijd om rust te zoeken in de
diepste kern van ons wezen.

Wanneer het einde van de zomer
nadert, denken we uiteraard ook
aan de start van een nieuw school-
jaar en aan de vele kindergezichtjes
met een traan of een glimlach aan
de schoolpoort. Het zal opnieuw
wennen worden aan het verkeer
rond De Regenboog. We verwel-
komen de vakantiegangers onder de
medewerkers, die in september

terug aan het werk gaan . Andere
medewerkers kiezen deze kalmere
periode om vakantie te nemen.
We willen de studenten bedanken,
die de teams hebben versterkt
tijdens de zomer.

Graag staan we ook even stil bij
onze medewerkers die steeds het
beste van zichzelf geven. We kunnen
echter nog heel wat extra handen
gebruiken om onze dienstverlening
te optimaliseren.

Er zijn verschillende openstaande
vacatures in De Regenboog. Bij deze
een warme oproep: als je iemand
kent met een hart voor de zorg en
die de sprong wenst te maken naar
de zorgsector, wijs hem of haar dan
op de vacatures in De Regen- boog!

De maand september staat in het
teken van dementie. Er worden
diverse activiteiten georganiseerd in
het kader van dit thema. Spring
gerust even binnen om deel te
nemen!

Laten we samen de herfst tot een
speciale tijd maken. Door veel met
elkaar om te gaan, kunnen we
genieten van de mooie momenten

en versterken we de band die De
Regenboog zo bijzonder maakt!

We wensen jullie nog een mooie
nazomer en hopelijk tot snel op één
van onze activiteiten.

Sonja Kareman
namens het beleidsteam

Pixabay
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Pastoraal door Marc Wieme

Zonder cafeïne.

September is, dankzij paus Franciscus, de maand van de schepping. In deze
periode vraagt de kerk aandacht voor de schepping (Laudate Si) en wat de mens
met zijn verantwoordelijkheid daarvoor doet.

Van 21 september tot 2 oktober is het bovendien de Vlaamse Vredesweek. Al
meerdere jaren is 21 september de internationale dag van de vrede.

Er is werk aan de winkel. We kijken altijd naar oorlogen als we denken aan
vrede. Maar misschien beginnen die eerst in onszelf en rondom ons. Hoe graag
willen we allemaal harmonie.

Maar diegenen die we het liefst hebben, krijgen het dikwijls het hardst te verdu-
ren. Hoe blij zijn we nochtans als we zelf “gezien worden”, “gewaardeerd wor-
den”. Als onze buur vriendelijk goeiedag zegt. Als we een “dank u wel” krijgen.
Als een collega je onverwacht steunt. Het zijn de kleine dingen die het doen…

Niet dat het een klein ding is, maar paus Franciscus komt naar België tijdens de
vredesweek. Op zondag 29 augustus, de feestdag van de aartsengelen Michaël,
Gabriël en Rafaël, zal de eucharistieviering in Brussel te zien zijn op de VRT vanaf
10u (dit staat te lezen op de website van de zender). In diezelfde periode is er
ook nog de herdenking van de engelbewaarders op woensdag 2 oktober.

Geloven in engelen? Wie doet dat nog? Er zijn van die dagen dat een engel ons
deugd doet. Zodat we niet meer vleugellam zijn. Of dat iemand zegt: “ge zijt nen
engel,”. Geweldig als we zo’n moment cadeau krijgen. Red bull zonder cafeïne…
en het geeft je vleugels…

Kerkbezoeken

Bezoek aan de kerk van
Beveren, Melsele en
Zwijndrecht.

Deze zomer zijn we gestart
met een nieuwe vakantie-
activiteit in de Regenboog:
een toeristisch kerkbezoek in
de omringende kerken. Voor
velen een terugzien van de
"thuis-kerk", voor anderen
een ontdekking van verbor-
gen schatten in de gemeen-
ten.

Het was telkens warm buiten
en zalig fris in de kerk.

Wonderlijk wat de gidsen
allemaal te vertellen hadden.
Of de preekstoel nu was
verplaatst of niet en of die
op een grafsteen werd ge-
zet… en waar de preekstoel
werd bewaard tijdens de
oorlog.

Wonderlijk hoe nieuwsgierig
geïnteresseerd onze jeugd
toch wel kan zijn. En hoe
vrijwillig de vrijwilligers…

Op het terras achteraf werd
er ontspannen bijgepraat
met een drankje. Bedankt
aan iedereen!!
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Bewoners in de kijker

Op 26 augustus hebben we
mevrouw Coralie Van Nespen in de
bloemetjes gezet met haar… jawel
102 jaar!!!

Coralie is nog steeds een kranige
dame die met een brede glimlach
altijd meedoet aan de activiteiten.
Ze geniet ook steevast van muziek
uit haar tijd en klopt dan graag de
maat met haar voet.

Op de afdeling Robijn wandelt ze
nog altijd even kwiek rond met
haar rollator, wat voor haar leeftijd
toch een hele prestatie is.

We maakten er op haar verjaardag
een superleuk feestje van; met
een DJ, veel cadeautjes en een
grote taart.

Gelukkige verjaardag Coralie!

Coralie werd 102 jaar

José en Maria zijn 65 jaar getrouwd
Op 8 augustus 1959 stapten José Cuesta en Maria
Van Meel in het huwelijksbootje.

José en Maria leerden elkaar kennen op een
dansfeest.

Ze gingen graag met vrienden en buren samen
uit om te dansen en af en toe om iets te gaan
eten.

In de zomer gingen ze meestal naar Spanje op
vakantie, bij de familie van José. In de winter
trokken ze op wintersport naar Oostenrijk of
Zwitserland.

José en Maria hadden vier kinderen, nadien
volgden er 8 kleinkinderen en 12 achterkleinkin-
deren. Ze woonden heel lang in Deurne, tot Maria
naar De Regenboog is gekomen. Enkele maan-
den later is Jose hier ook komen wonen, op de
afdeling Saffier. Ze zijn allebei nog in goede ge-
zondheid en vaste klanten in het OC als er ge-
danst wordt...

Op 8 augustus 2024 was het dus groot feest in De
Regenboog: het briljanten huwelijksfeest van José
en Maria. Een dikke proficiat aan de jubilarissen
en nog vele jaren van geluk en een goede ge-
zondheid.

Mijn naam is... Johny Stevens

Op maandag 30 september om 14u30 zal ik mijn boek voorstellen in de kapel van De Regenboog. Graag wil ik jullie
hierbij uitnodigen.

Mijn boek wordt aangeboden voor amper €20,00 en zal niet te koop zijn in winkels of online, enkel bij mezelf.

De boekvoorstelling zal ongeveer 1u30 duren, waarbij ikzelf en mijn auteur meer duidelijkheid zullen geven over het
ontstaan en de inhoud van het boek. Nadien zal er natuurlijk ook tijd zijn om vragen te stellen.

Iedereen is welkom!

en ik heb een boek geschreven.

Ik woon op de afdeling Koraal in dit
prachtige woonzorgcentrum.
Samen met een "echte"auteur heb ik een
boek geschreven over mijn leven en hoe
ik verlamd ben geraakt.

Willem, de auteur, heb ik leren kennen op
een bijeenkomst van verkeersslachtoffers
en hun buddy’s.



5 OMDAT BRUGGEN MENSEN VERBINDEN

“Wat is belangrijk voor de bewoners?”, vraagt hij me. “Dat
de maaltijden lekker zijn en ook voedzaam!”.

Voor me zit Bart Devos, diensthoofd en coördinator van
de keuken. Eten en drinken betekent meer dan het leve-
ren van voedingsstoffen. Eten en drinken levert voor de
bewoners plezier en genot. Eten en drinken zorgt voor
structuur tijdens de dag. Daarom is de keuken extra be-
langrijk voor het wel en wee van de bewoners.

Bart heeft als verantwoordelijke van de keuken een heel
takenpakket. Hij staat in voor de algemene leiding, bestel-
lingen, uurroosters, overlegmomenten, opmaak menu en
bijhorende recepturen, houdt nauw contact met de the-
rapeuten, beheert budget en investeringsbegroting en
heeft dagelijks contact met diensthoofden en directie. Een
hele boterham, zeg maar!

Spirit

Elke dag wordt hier gekokkereld, gestoofd, gebakken, ge-
braden, groenten gesneden, sausen gemaakt, schoonge-
maakt en afgewassen voor 200 bewoners. Tel daar gerust
nog bij: een veertigtal bezoekers in de cafetaria, evenveel
schoolkinderen en twintig gasten uit Oekraïne.

"We zijn een team van 13 mensen, waarvan er dagelijks
tussen vier en zes personen op de werkvloer staan. Het
gebeurt dat we ook maar met drie zijn. Het streefdoel is
dat iedereen iedereen helpt. Flexibel is het kernwoord.
Natuurlijk is er verschil tussen kok en keukenhulp, maar
een kok staat evengoed aan de vaat en de schoonmaak
en een hulp kan ook mee een gerecht bereiden. Dit is de
spirit van de keuken. Door ervaring alles aanleren. Zo
bevorder je ook wederzijds respect!"

Enkele cijfers

De Regenboog verbruikt op jaarbasis: 13 ton aardap-
pelen, 2,5 ton frieten, 39.000 yoghurts, 15.000 verse
kaasjes. Dagelijks wordt er 170 liter soep (9 ton groenten)
gemaakt. Er worden 34 broden per dag en 90.000 eieren
per jaar opgegeten.

Werkdag

De keuken opent de deuren om 7 uur ’s ochtends en om
15 uur sluiten we alles af. We koken alles zoveel mogelijk
vers.

In het verleden werd er gekookt volgens het systeem van
een gaarkeuken. Daarbij worden alle ingrediënten peri-
odiek gestoomd en verpakt bewaard in frigo’s. Dit leidde
tot ietwat smaakloze gerechten zonder karakter. Een kli-
nische labo-keuken, zou je kunnen zeggen.

Nu zijn de gerechten vers en op smaak, zoals je thuis zou
koken. En ja, het kan wel eens gebeuren dat er per ver-
gissing teveel zout of peper in de ketel valt. We maken
elke dag verse soep met verse groenten, bereiden onze
warme en koude gerechten op culinaire eigen bereide
wijze. Geen ultra-bewerkte geprepareerde, maar verse
slaatjes, zelfgemaakte koude schotels, eigen desserten en
veel fruit. Elke week een verse fruitsla.

Op woensdag is er een warme verrassing bij het avond-
eten; lasagne, kriekjes met een vleesbroodje...

Uiteraard verzorgen we ook aangepaste gerechten voor
mensen met diabetes of slikproblemen. Ook al is het niet
altijd gemakkelijk om een half vloeibaar gerecht even
smaakvol en aantrekkelijk aan te bieden.

Contact

Via de bewonersraad en de ‘small talk’ op de gangen
druppelen regelmatig suggesties of opmerkingen binnen.
Indien mogelijk proberen we ook hiervoor een oplossing
te bieden.

Seizoensgebonden verwennen we onze bewoners met
mosselen of een BBQ in de zomer. Elke jarige bewoner
heeft recht op een feestmaaltijd met enkele familieleden
of vrienden. We bieden ook af en toe een gerecht aan uit
andere culturen ( Oosterse rijstschotel, pasta ..).

De ervaring leert ons dat het merendeel van de bewoners
toch trouw blijft aan de oude vertrouwde Vlaamse keu-
ken. De keuken van de "vrouwengilde": Ons Kookboek.
Oost-west, thuis best. Zoals het klokje thuis tikt, tikt het
nergens, maar we doen ons best. Ons uiterste best!

Johan Bral

De keuken van De Regenboog
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Vacatures

Volgende bewoners heten
we van harte welkom in

De Regenboog:

Cloots Maria
- 24 juli 2024 -

afdeling Turkoois

Meeussen Joanna
- 30 juli 2024 -

afdeling Robijn

Debeuf Rita
- 13 augustus 2024 -

afdeling Amethist

Ohler Klaus
- 5 augustus 2024 -

afdeling Topaas

Weyn Walter
- 5 augustus 2024 -
afdeling Amethist

Chadai Lesia
- 5 augustus 2024 -
afdeling Smaragd

Wij herdenken in onze
gebeden de overleden

bewoners:

Tentoonstelling
2 september - 2 december

Janssens Irene
- 12 augustus 2024 -

afdeling Bethanië

Deneut Raymond
- 12 augustus 2024 -

afdeling Topaas

Bosman Liliane
- 15 augustus 2024 -

afdeling Amethist

Mijn naam is Maité Seffert en ik
ben 18 jaar.

Ik heb mijn eindproject voor
school gemaakt rond het thema
'honden', omdat deze dieren mijn
passie zijn.

Ik heb zelf een beagle en hij is,
sinds de dag dat ik hem heb op-
gevangen, mijn beste vriend.
Samen doen we aan 'agility', dat
is een teamsport waarbij je tracht
je hond zo goed en snel mogelijk
te begeleiden door een reeks
hindernissen.

Sinds ik daar mee ben gestart is
mijn band met mijn hond nog

beter geworden en is mijn liefde
voor honden nog toegenomen.
Vandaar dus het thema honden
voor mijn eindwerk. Ik heb hier-
voor aan mensen gevraagd of ik
hun honden mocht fotograferen
en mocht schilderen.

Hierdoor heb ik leuke momenten
heb gehad met verschillende
hondenrassen en ontdekte ik hun
specifieke kenmerken.

Elke hond heeft immers een ei-
gen, uniek karakter en dat maakt
hem of haar zo speciaal.

Ik hoop dat jullie van mijn werken
zullen genieten.
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De geschiedenis van 'het klooster' (deel II)

Na de oorlog werden de bescha-
digde gebouwen hersteld. De
meisjesschool werd erg geteis-
terd door de beschietingen van
mei 1940 en de vliegende bom-
men tussen november 1944 en
april 1945.
Als de laatste overlevenden van
deze oorlog vertellen over de
situatie in Zwijndrecht, gaat het
vooral over die vliegende bom-
men: de V1 en de V2. Velen her-
inneren zich het sissend geluid,
de plotse stilte en daarna de
harde knal.

In september 1945 besloot men
acht nieuwe klaslokalen, een 20-
tal toiletten en een overdekte
spleelplaats te bouwen. Een
groot deel van de groententuin
werd opgeofferd voor de nieuwe
speelplaats. Een jaar later wer-
den de herstelde gebouwen en
de nieuwe toiletten in gebruik
genomen.

Het Immaculata-instituut, de
middelbare technische school,
ging van start op 14 september
1951. Na de overstromingsramp
in februari 1953, werden de
slachtoffers en geteisterden op-
gevangen in het klooster. Ze
kregen één verwarmde kamer
per gezin, op de tweede verdie-
ping van de mannenafdeling. In
die tijd woonden mannen en
vrouwen op afzonderlijke afde-
lingen.

Tussen 1955 en 1969 werden de
gebouwen met kleine ingrepen
uitgebreid en verbeterd. In 1969
was er eerst de viering van het
125-jarige bestaan van het kloos-
ter. Daarna volgde een eerste
drastische verbouwing: de mooie
oude kapel uit 1892 werd afge-
broken. Waar ooit het oude
klooster begon, verscheen ‘Blok
A’ en er werd een nieuwe, mo-
derne kapel aan toegevoegd.
In 1973 werd het bejaardente-
huis herdoopt tot ‘Rust- en Ver-
zorgingstehuis De Regenboog’.

Met de bouw van ‘Blok B’ (die
vandaag nog overeind staat)
werd gestart in 1980. Dit ge-
bouw werd speciaal ingericht
voor de opvang van demente
bejaarden. Op 19 mei 1984 werd
de nieuwe blok plechtig ingeze-
gend.

In 1992 vierde het klooster feest:
de Zusters van Kindsheid Jesu
waren 150 jaar in Zwijndrecht. Er
verbleven toen nog 33 zusters
in het klooster, er waren 280 be-
jaarden, bijna 1.000 schoolkin-
deren en 230 personeelsleden
en onderwijzeressen.

Op 23 juni 2003 werd Luc
Schoenaers aangesteld als
algemeen Directeur van De
Regenboog. Een paar maanden
later werden de plannen en een
maquette van de “Nieuwe" Re-
genboog tentoongesteld in de
inkomhall.

Een fragment uit de Waaskrant
van 28 januari 2005: “Een van de
meest bekende gebouwen van
Zwijndrecht wordt afgebroken.
Het kloostergebouw, in de ge-
kende bocht van Dorp Oost,
moet plaats maken voor een
nieuw Woon-en Zorgcentrum
van De Regenboog”.

Vanaf augustus 2005 werd ge-
start met de voorbereidende
werken voor de bouw van het
nieuwe centrum. Er werden 60
tijdelijke woongelegenheden
opgericht, die de toepasselijke
naam ‘De Ark’ kregen..

Begin 2006 begon de aannemer
met de afbraak van het voorma-
lige klooster in de bocht van
Dorp Oost. De totale duur van
de werken werd geschat op zes
jaar.

Op vrijdag 11 februari 2011 werd
de nieuwbouw plechtig ingehul-
digd, in aanwezigheid van het
bestuur van de congregatie, van
burgemeester Minnebo en pas-
toor Van Remortel. De werken
hadden bijna 24 miljoen euro
gekost, waarvan 60% werd
gesubsidieerd door de overheid.

Maar daarmee was de bouwdy-
namiek nog niet geluwd. Waar
ooit de jongensschool Sint
Paulus en het Gildenhuis ston-
den, zou een nieuwbouw met
serviceflats verrijzen. In juli 2015
werd de eerste steen gelegd en
twee jaar later opende De Man-
tel zijn (of haar?) deuren.

Er volgde een rustige periode,
met een nieuwe directie, tot de
wereld plots veranderde door de
coronapandemie. De woon-
zorgcentra in België werden her-
metisch afgesloten, bewoners
met symptomen werden geïso-
leerd in afgesloten afdelingen en
overleden eenzaam zonder de
steun van hun familie. De medi-
sche en politieke wereld was in
paniek en er werden heel wat
verkeerde beslissingen geno-
men. Gelukkig keerde in 2022
het tij....

Vandaag is WZC De Regenboog
een rustige oase in het centrum
van Zwijndrecht.

Bernard Verhelst

De 'oude' inkom

De 'oude' keuken

De B-blok

De afbraak van het klooster

De bouwwerf van de 'nieuwe'Regenboog

De bouwwerf van 'De Mantel'
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Geef ten laatste op 20 september je oplossing af aan een medewerker van Wonen & Leven of Ergo. De winnaar krijgt
bons ter waarde van 8 euro, voor een consumptie in het OC of een aankoop in het winkeltje "De Mini-Spar"

De winnaar van de vorige editie is: Vera Michelet - De Mantel 22 305

Activiteiten in september 2024

Donderdag 5 september
Zitdansen voor Koraal - Saffier - Topaas
en Smaragd om 10u30 in het OC

Zondag 8 september
Eucharistieviering om 10u30 in de kapel

Dinsdag 10 september
Bingo om 14u30 in het OC

Vrijdag 13 september
Dienst woord en communie om 10u30 in de
kapel

Zondag 15 september
Concert Vox Grata om 10u30 in het OC

Maandag 16 september
Dansfabriek Katrinahof om 14u00 in het OC

Dinsdag 17 september
Bewonerskoor om 14u30 in de kapel

Woensdag 18 september
Zitdansen voor Turkoois - Robijn - Amethist
en Lava om 10u30 in het OC

Zondag 22 september
Eucharistieviering om 10u30 in de kapel

Dinsdag 24 september
Markt op de parking vanaf 14u00

Woensdag 25 september
Netbaltornooi: Amethist x Topaas om 10u30
in het OC

Vrijdag 27 september
Dienst woord en communie om 10u30 in de
kapel

Maandag 30 september
Johny Stevens stelt zijn boek voor om
14u30 in de kapel

Vervang elk cijfer door de overeenkomstige letter in de tabel en vind zo
de uitspraak

Niet vergeten...


